
In dit nummer

jaar Leeftocht

Jaargang 41 • Maandblad • verschijnt niet in juli en augustus • 
Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 • Afzendadres: Guimardstraat 1 • 1040 Brussel05

MEI

V
l

a
a

m
s

 
 
s

e
c

r
e

t
a

r
i
a

a
t

 
 
v

a
n

 
 
h

e
t

 
 
k

a
t

h
o

l
i
e

k
 
 
o

n
d

e
r

w
i
j

s

Forum mei 2010:Opmaak 1  20/04/10  11:40  Pagina 1



Forum nr. 5 • MEI 2010

Hoofdartikel 3

Ten geleide 4

Van gisteren tot vandaag 5

Zonder beelden sprak hij niet tot hen 9
Gesprek met kardinaal Godfried Danneels

Een indrukwekkend lappendeken 11
Gesprekken, kroongetuigen aan het woord, 
sprokkels uit 25 jaar

Tussen vandaag en morgen 36

Dankjewel 39

Een collage van jaaraffiches 40

Jaaraffiche 2009-2010 ‘Kom op’

©
 K

oe
n 

Le
m

m
en

s

mei 2009 ‘Het leven is een feest’

©
 K

oe
n 

Le
m

m
en

s

Cartoon februari 1998 ‘Levend water voor elk-ander’

©
 D

om
in

iq
ue

 M
ai

lle
ux

CONTACTBLAD VOOR SCHOOLBESTUREN, PEDAGOGISCH BEGELEIDERS

DIRECTIES EN PERSONEELSLEDEN VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; mochten er toch teksten of illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan
worden zij verzocht contact op te nemen met pastoraal@vsko.be

MAANDBLAD
Verschijnt niet in juli en augustus

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Mieke Van Hecke, directeur-generaal VSKO
Guimardstraat 1 - 1040 Brussel

EINDCOÖRDINATIE: Willy Bombeek

EINDREDACTIE: Rita Herdies

REDACTIELEDEN: Isabelle Bourgeois, Kris De Ruysscher, Jan-Baptist 
De Smet, Rita Herdies, André Janssens, Koen Scheurweg, Marijke Van Bogaert,
Bernadette Van de Steene, Mieke Van Hecke, Paul Wille

REDACTIEADRES:
VSKO - Forum - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
Tel.: 02 507 06 19 • Fax: 02 513 36 45
E-mail: forum@vsko.be - Website: www.vsko.be

ABONNEMENT
Jaarabonnement: 22,10 euro (inclusief BTW)
38,10 euro: buitenland
Te storten op rekeningnr. 
000-0947400-01 van LICAP cvba, 1040 Brussel

PRE-PRESS EN DRUK: Licap cvba, tel. 02 509 96 83

COVER: Koen Lemmens

Forum mei 2010:Opmaak 1  20/04/10  11:40  Pagina 2



Hoofdartikel

Een toast op Leeftocht

Je kan er niet aan voorbijgaan. Als ik in scholen kom, zie ik Leeftocht ad valvas hangen. Die krachtige inspiratiebron

van ons onderwijs is te zien. En zo is ze ook bespreekbaar.

Leeftocht wil de binnenkant van onderwijsmensen voedsel geven. Het woord Leeftocht betekent immers letterlijk: 

proviand voor onderweg. Beroepsspiritualiteit lag en ligt het VSKO nauw aan het hart. Leeftocht is een instrument om

de bezieling en de inspiratie te verdiepen, ja er zelfs een gespreksonderwerp van te maken. Om ze een plek te geven

op school en ze samen te dragen.

Het is een zoektocht van dag tot dag. In de taal van de tijd. Telkens weer. Leeftocht gaat die weg mee. Via zijn 

verschillende insteken en impulsen, ernstig en ludiek. Op vrijmoedige en authentieke wijze. Op papier en digitaal. 

Woord en beeld spreken beide hun eigen taal. Het beeld is vandaag in onze cultuur een krachtige blikvanger die 

uitnodigt om mee te gaan naar de diepte van ons bezig zijn in onderwijs. In dialoog met de ons omringende cultuur

en maatschappij. Woord en beeld zijn beide performant aanwezig in dit jubileumnummer dat Leeftocht van gisteren,

vandaag en morgen voor het voetlicht plaatst. 

Leeftocht wil alle onderwijsmensen een hart onder de riem steken en voedsel aanreiken om het met elkaar uit te 

houden, in het spoor van Jezus van Nazaret. Aan alle onderwijsmensen, welke hun taak ook is, vraag ik om Leeftocht

mee verder te promoten, om het draagvlak van het blad te verbreden en vergroten, om het tot bij mensen te 

brengen, het ter sprake te brengen, om het uit te hangen, er uit voor te lezen … Pas dan kan Leeftocht zijn werk doen

en gist in het deeg zijn.

Mijn hartelijke dank gaat uit naar al die mensen die, schrijvend en tekenend, al 25 jaar lang van Leeftocht een 

dynamisch gebeuren maken. Ze worden bij name genoemd in het historisch overzicht dat je in dit nummer vindt.  

Ik ondersteun voluit de dynamiek die de redactie uitschrijft voor de toekomst. En ik dank zeker de kerngroep die dit

extra Forumnummer voorbereidde en heel in het bijzonder André Janssens die, precies ook dit jaar, 20 kaarsjes mag

uitblazen als de bezielende kracht en coördinator van Leeftocht.

Mieke Van Hecke
Directeur-generaal
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4 mei 2010

TEN GELEIDE

ten geleide 

Dit Forumnummer, helemaal gewijd aan het zilveren jubileum van Leeftocht, werd samengesteld door Ludo Guelinckx, André Janssens, Hubert
Schepers en Mia Verbanck, allen redactieleden van Leeftocht. Zij zetten elk hun beste beentje voor om in dit nummer te zorgen voor een gevari-
eerde impressie van wat Leeftocht was, is en kan worden. 

Het nummer begint met een terugblik en eindigt met een kijk op de toekomst. Daartussen ontvouwt zich een kleurrijk lappendeken dat is samen-
gesteld uit vier basismaterialen: de weerklank van talrijke gesprekken, kroongetuigen aan het woord, sprokkels uit 25 jaar Leeftocht en beklijvende
beelden. Aan elkaar geweven vormen al die lapjes een mooi geheel en is het bovendien een warme plaid voor onderwijsmensen die hun innerlijke
gedrevenheid op temperatuur willen houden.

De samenstellers maken zich sterk dat dit speciaalnummer van Forum, net als Leeftocht zelf, voor zijn lezers een inspiratiebron is bij hun reflectie
en bezinning over de christelijke spirit van hun bewogen bezig zijn op school. Proviand voor onderweg dus en tochtgenoot tussen gisteren en morgen.

De oogst aan materialen was veel groter dan wat binnen de 40 bladzijden van dit Forumnummer een plaats kan vinden. De redactie had het niet
moeilijk om deze jubileumeditie te stofferen, maar worstelde wel met het probleem van te moeten wegknippen. Het leek wat op het gevecht tussen
klein duimpje en de reus. Wie niet sterk is, moet slim zijn, zegt het spreekwoord en daar waren de samenstellers van dit Forumnummer het 
roerend mee eens. Zij openden dus online een nieuwe webrubriek 25 jaar Leeftocht. Daarin staan in het lang en het breed de volledige interviews,
de inbreng van kroongetuigen en een rijke bloemlezing uit 25 jaar Leeftocht, in woord en beeld. Surfen dus naar de rubriek Leeftocht van
ond.vsko.be/pastoraal.

Ludo Guelinckx André Janssens Hubert Schepers Mia Verbanck

Leeftocht heft het glas op zijn 25-jarig bestaan! Koen Lemmens associeert. Warme kleuren. 
Drie cirkels. Spatjes, veegjes, nuances in tinten en vormen. 

Denk jij ook aan een afdruk, de print die er van je glas na de feestdronk overblijft op je tafelkleed
of servet? Meteen een smaakmaker voor het komende jaarthema die zich presenteert als ‘wat zullen
we drinken?’. Welke impressie heeft Leeftocht bij jou nagelaten? Welk beeld roepen je eigen opvoe-
ding en vorming bij je op? Welke indruk zou je graag op jouw leerlingen maken?

Drie cirkels. Hun ronde vorm maakt een opening. Teken van ontvankelijkheid. Twee van de drie 
cirkels raken elkaar, de derde staat wat apart. Afstand en nabijheid. In dat spanningsveld verlopen
leven, opvoeding en onderwijs.

Drie, een sterk getal. Alle goede dingen bestaan uit drie. Een stevig ‘hiep, hiep, hoera’ klinkt 
minstens zo dikwijls. Op een driesprong kiezen sprookjesfiguren een beslissende weg. Driemaal is
scheepsrecht. Volmaakt is de heilige Triniteit. Populair is het feest van Driekoningen. Driemaal 
verloochende Petrus Jezus en even vaak kraaide de haan. De derde dag verrees Jezus uit de dood. 

Wie Koen Lemmens wat beter wil leren kennen, vindt een uitvoerig interview met hem in Forum van
mei 2009, ook te downloaden op de website.

Koen Lemmens
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De start: 1985
In april-mei 1985 werd Leeftocht boven de
doopvont gehouden. Om de spiritualiteit
van onderwijsmensen te voeden. Een bete-
kenisvolle naam. Van Dale verklaart leef-
tocht als proviand voor onderweg. Leeftocht
wil een inspirerend denkspoor en spiritueel
steunpunt zijn, een trouwe tochtgenoot voor
wie zich inzet voor kinderen en jongeren op
school. Voor elkeen die wil stilstaan bij de
diepere fond van zijn bezig zijn op school of
voor wie ‘spirit’ wil bijtanken. Een christe-
lijk-gelovige contactlijn, open en vrijmoe-
dig, in alle eenvoud. Levensnabij en toegan-
kelijk. Als een aanzet tot eigen verdieping
én tot eventuele uitwisseling met collega’s
en/of leerlingen. 

Leeftocht vertrekt van het leven van alledag,
thuis en op school. En wil dan verder door-
stoten naar de wereld achter de dingen.
Naar het ‘waarom?’, naar het mysterie dat
oplicht in het alledaagse. De verhalen en
ervaringen uit het eerste en tweede testa-
ment zijn als spiegels, als sporen naar de
God van Jezus van Nazaret.

De ICS of Interdiocesane Commissie School -
pastoraal was ‘meter’ van het project dat
inspeelde op een nood in het secundair
onderwijs. Michel Devisch, de toenmalige
adjunct-directeur-generaal van het NSKO,
de voorzitter en moderator van de ICS,  was
de eerste inspirator en verantwoordelijke
uitgever. 

Leeftocht was toen een bescheiden A-viertje
op wit papier. Tweemaandelijks bood het
blad een bespiegeling, een bezinningstekst
en/of gebed. Aansluitend bij de tijd van het
jaar. In de geest van de jaren 80, qua
inhoud en taal. 

De eerste tien jaren: 
1985-1994
De toon was gezet. Leeftocht was gelan-
ceerd! Tot 1992 zou het zijn vorm en ver-
schijningsfrequentie behouden. De subthe-
ma’s sloten aan bij het kerkelijk jaar en bij
het moment van het schooljaar. In juli 1988
overleed de bezieler, Michel Devisch. 

De nieuwe moderator, Yvonne Van Slam brouck,
nam de coördinatie op zich. Op haar beurt
gaf ze de fakkel door aan André Janssens
die de brug slaat van 1990 tot op vandaag. 

Van 1992 tot 1995 verscheen Leeftocht op
gekleurd papier. En in de vorm van een drie-
luik. De ingrediënten: een slagzin, een bij-
belwoord, een beschouwing, verhaal of
getuigenis,  een bezinnings- en/of gebeds -
tekst en hier en daar een kleine illustratie. 

Vanaf de 8ste jaargang (1992-1993) begon
Leeftocht maandelijks te verschijnen. Voor -
taan was het blad geen vijf, maar tien keer
per schooljaar present. En dit onder impuls
van toenmalig directeur-generaal André De
Wolf. 

Van bij de 9de jaargang (1993-1994) staat
op elk nummer gedrukt: “maandelijks bezin-
ningsblad voor directie- en personeelsle-
den”. En Leeftocht werd van dan af aan ver-
spreid in álle onderwijssectoren. 

Toen Leeftocht tien kaarsjes mocht uitbla-
zen, in 1995 dus, had een beperkte enquête
plaats, enkel bij directieleden. Ze peilde naar
de appreciatie en het gebruik van het blad.

Van tien tot twintig: 
1995-2004
De bevindingen van de bevraging leidden
tot enkele vernieuwingen vanaf de 11de
jaargang (schooljaar 1995-1996): in plaats
van teksten te sprokkelen schreven redac-
tieleden zelf voor onderwijsmensen. Men
koos van nu af aan voor een jaarthema “om
de samenhang tussen de opeenvolgende
nummers beter tot zijn recht te laten
komen”. “Mee-leven” was de eerste rode draad.

Gedaan was het ook met plooien en rechtop
zetten. De eerste bladzijde had de allure van
een kleine affiche die men ad valvas in de
leraarskamer kon ophangen. Ze bevatte een
grote illustratie en een slagzin. Tekenaars
waren achtereenvolgens Annemie Van de
Walle (1995-1996, 11de jaargang), Anja
Maurissen (1996-1997, 12de jaargang) en
Koen Lemmens (vanaf 1997 tot op van-
daag). 

Op de achterkant stond genoteerd “provi-
and voor onderweg, actualiserend, inspire-
rend, uitnodigend tot bezinnen, bidden en
creatief omgaan met jonge mensen en colle-
ga’s”, aldus de Mededelingen van juni 1995.

van gisteren tot vandaag 

I n een feestnummer past een terugblik die de geschiedenis reconstrueert en daarbij eer
brengt aan alle mensen die er zich voor ingezet hebben. Op een dynamische manier,
want Leeftocht was voortdurend in evolutie en zocht telkens opnieuw naar eigentijdse

teksten en verschijningsvormen.

VAN GISTEREN TOT VANDAAG

5mei 2010
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de affiche: Leeftocht-genoten. De nummers
gaan achtereenvolgens over Zorgzaamheid,
Vrijmoedigheid, Nabijheid, Ontvanke lijk heid,
Gulheid, Wakkerheid, Eenvoud, Vergevensge -
zindheid, Dienstbaarheid, Humor, en Voor -
gaan (extra nummer voor directies).

“Woord & leven” was de rode draad door-
heen 2001-2002. De subthema’s van jaar-
gang 17 luiden: Helen, Worstelen, Vertellen,
Ontvangen, Verhelderen, Opstaan, Opengaan,
Roepen, en Behoeden. Van september 
2001 ging Leeftocht ook digitaal: op
http://ond.vsko.be/pastoraal kon je voor -
taan ook elk nummer downloaden. Meteen
kwam Leeftocht vlot in het bereik van élke
onderwijsmens! Als in het voorjaar van 2002

de VSKO-Nieuwsbrief voor Opvoedings -
project en pastoraal van start gaat, staat
Leeftocht telkens vooraan in het vizier.  

Het schooljaar 2002-2003 vaart onder de
vlag ‘Geroepen om te dienen’. De 18de jaar-
gang sluit aan bij het ‘jaar van de dienst-
baarheid’. De tien belichte facetten zijn:
Tot je dienst!, Oog in oog, Ik ben er …,
ZORG-wekken(d), DRAAG-krachtig, Wat geef
je?, Door de knieën,  Graag gedaan!, Achter
de schermen en Uit handen.

Het daaropvolgende jaar (2003-2004) werd
ingebed in het ‘jaar van de verkondiging’.
De tien maandthema’s van de 19de jaargang
zijn: Horen, zien…?, Tot je dienst, Oog in

Je trof er korte teksten in aan: een stukje
Bijbel, een bezinning, een gebed, een lied,
een getuigenis … Het septembernummer
kreeg een andere look en werd een dubbel-
gevouwen A3-blad, meteen een verzamel-
map voor de hele jaargang. Elk nummer
bevatte voortaan de vraag “Graag deze
Leeftocht vermenigvuldigen en verspreiden
bij collega’s”. Die vernieuwde formule zou
standhouden tot in de 19de jaargang
(2003-2004).

Vanaf het schooljaar 1996-1997 (12de jaar-
gang) deed de jaaraffiche haar intrede. Ze
was bedoeld als blikvanger in de leraarska-
mer, als visualisatie van het jaarthema en
als rode draad doorheen de 10 nummers. De
eerste werd ontworpen door Anja
Maurissen. ‘Ver gaan’, een verder borduren
op het prefix ‘ver’, luidde het jaarthema
toen. De Mededelingen van 14 mei 1996
zeggen: “Leeftocht kan directies en perso-
neelsleden helpen om wat lijn te brengen in
de diversiteit, om de eenheid, de inspira-
tie, de inhoud en de optiek van het christe-
lijk opvoedingsproject als een vast patroon
zichtbaar en herkenbaar te maken in hun
leven en ook, met de inhoud als jaarthema,
in het levend weefsel van de school.” Voor
het eerst schrijft Walter zijn maandelijks
cursiefje en tekent Dominique Mailleux een
cartoontje. Walter schrijft tot 2005,
Dominique zette haar tekentalent drie jaar-
gangen in voor de verluchting van het blad.
Op de affiche en de nummers staat vanaf
nu: “Een verademing voor directie- en per-
soneelsleden”.

“Een toegevoegde adem” was het leidmotief
in 1997-1998. Vanaf die 13de jaargang
tekent Koen Lemmens de jaaraffiche.
Leeftocht werd nu een geplooide A4. De
tekening van Koen Lemmens prijkt op de
voorkant én op een los bijgevoegde maan-
delijkse affiche, ook op A4-formaat.  

De verschillende zinsneden uit Het Onze
Vader werden belicht in 1998-1999 (jaar-
gang 14). In september en juni verscheen
een dubbelnummer op A3. 

In het jaar 1999-2000 stelde Leeftocht zich
in dienst van het jubeljaar 2000 en doopte
zich dat jaar om tot LEEF-toch(t). De maan-
delijkse impulsen van de 15de jaargang
heten: Verwachting, Tot leven wekken, Het
leven behoeden, Voluit leven, 2000: leven in
een nieuwe tijd, Eucharistie: hoop & vreugde,
Eucharistie: breken en delen, Ik blijf bij je,
Eucharistie vier je samen, en Dank je wel.
Mil Van Lier engageerde zich van nu af aan
voor de cartoon, een samenwerking die zou
lopen tot 2004. 

In 2000-2001 (16de jaargang) staat er op

6 mei 2010

Cover maart 2007 - ‘Leven en dood’
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elektronische zusje in de originele kleu-
ren. De digitale rubriek “Nog meer” biedt
supplementair materiaal, een aanzet tot
uitdieping van het thema. 

•Het blad verschijnt 10 keer per school-
jaar. De bijsluiter van de advent en de
veertigdagentijd zullen in december en
februari/maart geïntegreerd worden in de
jaargang van Leeftocht.

•Elk nummer verschijnt op A3-formaat. De
losse maandelijkse affiche op A4 valt
weg. De jaaraffiche blijft behouden. Koen
Lemmens wil minder abstract tekenen.

Na de enquête: 
van 2004 tot 2010
2004-2005 wordt de twintigste jaargang!
Vieren is dan ook het voor de hand liggende
thema van die jaargang, onder het motto
“Het leven/Leven vieren”. Meteen een knip-
oog naar ‘het jaar van het vieren’ in de
grote kerkgemeenschap. Het ging hier om
vieren in de betekenis van ‘feesten’, niet in
de zin van ‘laten schieten’. Vanaf september
2004 verschijnt de jaaraffiche in vierkleu-
rendruk en tekent Ides Callebaut de car-
toon. Elke maand staat een doewoord op de
voorpagina van een nummer: Ontmoeten,
Present zijn, Gedenken, Voornemens maken,
Stil zijn, Erbij horen, Je uitleven, Terug -
blikken. De bijsluiter bij de affiches van
advent en vasten verschijnt voortaan als
volwaardig nummer, al is het nog niet in de
vertrouwde Leeftocht lay-out. In december
gaat het om ‘Uitkijken naar wat te gebeuren
staat’ en in februari om ‘Je laten raken’.
Elders in dit Forumnummer (p. 40) vind je
een keuze uit de affiches en een reactie van
Uitgeverij Muurkranten op de samenwer-
king. De digitale rubriek ‘Nog meer’ met
supplementair verdiepings- en verbredings-
materiaal krijgt van nu af aan meer volume.
Vooral de ‘Nog meer’ in advent en vasten
wordt een heus dossier met suggesties en
tips om het thema ook op school, op inter-
naat en in de klas tot leven te brengen. Op
het einde van de jaargang 2004-2005 
verschijnt er een overzichtskaart met de
acht maandthema’s. Walter heeft in 9 van
de 20 jaargangen de cursiefjes voor zijn
rekening genomen en geeft de fakkel door.

In 2005-2006, het ‘jaar van het gebed’,
geeft ‘be.Leven’ impulsen voor een cultuur
van verinnerlijking. Werd tevoren de jaar-
gang in het septembernummer voorgesteld,
dan gebeurt dat van nu af aan door een
startnummer in juni, een smaakmaker voor
wat komt. Tien vreemde woordenparen, tien

schijnbare tegenstellingen vormen de stap-
stenen in deze 21ste jaargang: Pianoforte,
Verdicht, Zwart-wit, Clair-obscur, Onderste -
boven, Binnenstebuiten, Zoet-zuur, Ziende
blind, Enggeestig en Achterstevoren. Dit
schooljaar schrijft Roger de cursiefjes. Op
de affiche en op de cover van het startnum-
mer prijken acht kunstwerken van Koen.

De tweeëntwintigste jaargang (2006-2007)
wordt het jaar van “beWEGen”. Voor het
eerst stelt een bezinnende powerpoint onli-
ne de jaargang voor, een initiatief dat de
volgende jaren bestendigd wordt. Leeftocht
speelt met verhalen. Ze zetten in beweging,
wijzen een weg om hoofd en hart een plaats
te geven op school. Leeftocht draagt voort-
aan het logo light, symbool voor licht ver-
teerbare kost, provisie voor onderweg. Ook
deze jaargang werkt met woordenduo’s:
Handen en voeten, Oorlog en vrede, Een
lach en een traan, Angst en vertrouwen,
Gisteren en morgen, Aarde en lucht, Leven
en dood, Ogen en oren, Vuur en water, Vol
en leeg. In oktober 2006 doet cursiefjes-
schrijfster Iesja haar intrede! Op de affiche
en covers staat vanaf nu: “Een verademing
voor onderwijsmensen. Proviand voor onder-
weg”. Sinds deze jaargang zit Leeftocht bij
Forum, een belangrijk VSKO-signaal! Vanaf
dan bestaat bovendien ook de mogelijkheid
om individueel te abonneren of in groep in
te tekenen aan voordeliger voorwaarden.

‘VER-diep-EN’ gaat in 2007-2008 (jaargang
23) verder op de ingeslagen weg. Met tien
contrastduo’s die uitnodigen om “ver en
diep te kijken”: Groot en klein, Zwak en
sterk, Hard en zacht, Warm en koud, Oud en
nieuw, Noord en zuid, Vrij en gebonden,
Mooi en lelijk, Hoog en laag, Snel en traag.

In 2008-2009 (jaargang 24) verandert het
formaat. De liggende A3 blijkt meteen een
voltreffer te zijn! “Bij wijze van spreken” zet
de toon: tien spreekwoorden zijn “de inrij-
poorten om verhalenderwijs en op een
schooleigen wijze de werkelijkheid te bena-
deren”.

“Kom op” bloklettert de affiche van de
25ste jaargang, 2009-2010. Aan de hand
van tien spreekwoorden, focust Leeftocht
zich op tien fundamentele attitudes van de
christelijke opvoeder: “tien basishoudingen
waarin je vertrouwvol kan groeien”. Jezus
en de christelijke traditie zijn daarbij voor-
beeld én inspiratiebron. Het gaat om Onder -
scheidingsvermogen, Waardering, Houvast,
Loyaliteit, Bevlogenheid, Luisterend spre-
ken, Aandacht, Inlevingsvermogen,
Gerichtheid op samenwerking en Zin voor
verantwoordelijkheid.

oog, Ik ben er …, Zorgwekkend(d),
Draagkrachtig, Wat geef je? Door de knieën,
Graag gedaan!, Achter de schermen en Uit
handen. De slogan “Een verademing voor
directie en personeelsleden” wordt nu “Een
verademing voor onderwijsmensen”. In
oktober 2003 zag de eerste digitale surplus,
de ‘Nog meer’, het levenslicht. Als inleiding
bij het nummer Kiemkracht kan je lezen: “In
deze rubriek vind je bijkomende teksten en
beeldmateriaal. Ze zijn bedoeld voor eigen
verdieping of voor uitwerking in de klas.”  

Toen zaten er 19 schooljaren op. Tijd om
weer stil te staan en te herbronnen.

Een enquête op de drempel
van de 20ste jaargang
In de loop der jaren veranderde het levens-
beschouwelijke landschap. De pluraliteit
deed meer en meer haar intrede. Een enquê-
te met 10 vragen peilde, tijdens het school-
jaar 2003-2004, naar de bekendheid, de
verspreidingskanalen, de appreciatie, de
vorm, de taal en naar suggesties allerhande. 

Er kwamen 342 enquêteformulieren terug.
Sommige respondenten vertolkten de mening
van een groep, anderen spraken in hun per-
soonlijke naam. Met de resultaten van de
enquête in de hand kwam de redactie, in
samenspraak met overlegorganen en onder-
wijsverantwoordelijken, tot de volgende
belangrijke oriëntaties voor de toekomst:

•Leeftocht is een project van het VSKO.

•Leeftocht richt zich tot alle onderwijs-
mensen. 

•Het wil een inspirerend blad zijn, verbon-
den met het schoolleven. Het is een uniek
kanaal om de christelijke identiteit te
voeden en ter sprake te brengen. 

•De publicatie veronderstelt weinig of
geen voorkennis van het christelijke ver-
haal maar geeft eerder een initiatie; het
wil het mysterie achter de dingen doen
oplichten en daarbij in het spoor treden
van Jezus van Nazaret.

•De redactie probeert thema’s levensecht
aan te pakken, met open vizier, in een
levensnabije taal.

•De verschillende rubrieken verkennen en
benaderen een thema langs vele wegen,
in woord en beeld.

•Leeftocht wil bijdragen tot de reflectie op
het pastoraal-pedagogisch bezig zijn op
school. Alle scholen krijgen de papieren
versie. Wie wil, kan ook surfen naar het

7mei 2010
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Dank u wel
Tekenaars, cursiefjesschrijvers en cartoo-
nisten zijn in de loop van het overzicht al bij
name genoemd. Doorheen de jaren hebben
ook vele schrijvers hun beste beentje voor-
gezet om Leeftocht inhoud te geven op een
eigentijdse manier. Tot de redactieploeg
behoorden o.m Eric Bruneel (met de steun
van lay-outers en illustratoren uit zijn
Oostendse school Sint-Andreas), Hilde
Cattrysse, Josian Caproens, Hugo Dierick,
Grieke Forceville, Marie Gilles, Ludo
Guelinckx, André Janssens, Wies Merckx,
Jacques Michielssens, Peter Briers, Felix
Rijcken, Hubert Schepers, Rik Snijkers,
Frans Stoffelen, Fons Uytterhoeven, Luc
Valgaeren, Luc Van Acker, Monique Van den
Bossche, Bernard Van Dorpe, Mia Verbanck,
Leo Vereecken, Kim Wezenbeek … Ook heel
wat occasionele medewerkers schreven een
nummer en vormden een schakel in een
jarenlange ketting. 

Een bijzonder woord van dank gaat ook uit
naar de mensen die, vaak achter de scher-
men, instonden en instaan voor de logistie-
ke ondersteuning: de opmaak, de drukwerk-
begeleiding, de abonnementenadministra-
tie en de verzending. In dit overzicht komen
ze, letterlijk, eens welverdiend in ‘the picture’:
Agnes Carlier, Danielle Droog, Rita Vanden -
driessche en Kathleen Willems. Vanaf de
tiende jaargang (1994-1995) tot op heden
zocht Danielle Droog steeds naar een ver-
frissende, professionele lay-out. Dankzij
haar veelzijdige blik en vaardige handen
evolueerde Leeftocht in die 15 jaar van een
éénkleurige publicatie naar vierkleurendruk
en werd de staande A4 een liggende land -
scape. 

Leeftocht kreeg de steun van de opeenvol-
gende directeurs-generaal van het VSKO:
Monseigneur Alfred Daelemans, Kanunnik
André De Wolf en Mevrouw Mieke Van Hecke.
Leeftocht kon en kan ook niet zonder de
support van vicarissen, (hoofd)begeleiders,
secretarissen-generaal en directeurs van
verbonden en diensten, en zeker niet zon-
der de sympathie en de inzet van de vele
‘ambassadeurs’ overal te lande. Aan al wie
Leeftocht een warm hart toedraagt: een wel-
gemeende dank u wel!

Namens de redactie,

Mia Verbanck
Dienst Katholiek Opvoedingsproject en

Pastoraal

8 mei 2010

Danielle Droog

Kathleen Willems

Agnes CarlierRita Vandendriessche
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Leeftocht ontstond in 1985 omdat men een
aanbod om de inspiratie van onderwijs-
mensen te stimuleren nodig vond. We zijn
nu 25 jaar later. Is er iets veranderd?

25 jaar geleden was het evident dat die
inspiratie onderhuids aanwezig was. Nu niet
meer, men vindt het uit de tijd. Bijgevolg
wordt het belangrijker dat iedereen per-
soonlijk de beslissing neemt om christen te
zijn en dat geldt ook voor de leerkrachten.
Het hangt dus niet meer zozeer af van het
instituut waartoe je behoort, maar wel van
de vrijwillige inzet. Die moet gevoed wor-
den, want ze wordt niet meer automatisch
doorgegeven door de sfeer waarin je leeft.
Dat is wat Leeftocht doet.

Hebt u bepaalde oriëntatiepunten die u
leerkrachten wilt aanreiken naar de toe-
komst toe? Waarvoor vindt u dat ze vooral
aandacht moeten hebben?

Het eerste is dat je voor je eigen geloofsle-
ven en ontwikkeling moet zorgen. Elke leer-
kracht heeft een vorming, een soort verzor-
ging van zijn spirituele leven nodig. Het
doorgeven van een vonk kan alleen maar als
er wat vuur brandt. Vuur wordt in de eerste
plaats gevoed door een persoonlijke omme-
keer, een toe-eigening van het evangeli-
sche. Een tweede zaak is dat je de innerlijke

overtuiging moet hebben dat het christen-
dom en het geloof helpen bij je ontwikke-
ling tot een volledige mens. Als je dat voor
jezelf ervaart, dan kan je het ook heel
gemakkelijk en bijna spontaan doorgeven
aan kinderen. Is het geloof slechts een bij-
komstigheid en niet relevant voor het leven
en het geluk van de mens op aarde, ja, dan
is het voor de liefhebbers, zoals je gaat vis-
sen en hengelen. Maar als het waar is dat
het geloof een fundamenteel bestanddeel is
van het geluk en de humanisering van de
mens, dan is het voor de leerkracht overdui-
delijk dat je dat niet kunt onthouden aan je
leerlingen, dat je dat moet meedelen.

Leeftocht heeft een grote variëteit aan
onderwijsmensen in het vizier: mensen met
een gelovige overtuiging, die voeding 
vragen, maar ook mensen die heel wat 
verder van het geloof staan. Hoe kan
Leeftocht op die variëteit inspelen?

Er zijn twee soorten pastoraal: de onder-
houdspastoraal voor degenen die al over-
tuigd zijn en de overtuigingspastoraal. Die
vraagt dat je mensen ook boeit. 50 jaar
geleden mocht je gewoon service zijn, 
terwijl je nu evangeliseerder moet zijn. Ik
ben ervan overtuigd dat een groot aantal

christelijke waarden ook diep menselijke
waarden zijn, waarvoor je niet altijd in het
christendom moet geloven om ze te bele-
ven. Ze behoren tot het christelijk patrimo-
nium. Trouwens, de waarden die in onze
maatschappij gehuldigd worden, die zelfs
opgenomen worden in de rechten van de
mens, zijn alle van joods-christelijke oor-
sprong. Er moet dus geholpen worden om
die menselijke waarden, die ook christelijke
waarden zijn, te bespelen. Je moet de
onderhoudspastoraal en de overtuigings-
pastoraal parallel beoefenen. Er moet voor
elk wat wils zijn.

We willen tegelijkertijd ook de naam van
God uitspreken. Hoe voorzichtig moeten
we daarin zijn?

Je moet de dingen benoemen zoals ze zijn.
We inspireren ons vanuit christelijke, evan-
gelische waarden, maar God mag je niet uit-
spreken. Over Hem moet je zwijgen. Waarom
mag je niet aan bronvermelding doen? Het
is toch normaal dat je je bron vermeldt. Als
je er een machtsgreep van maakt, dan gaat
het natuurlijk fout, maar je mag het wel
gewoon zeggen. Iemand vertelde mij ooit
eens: “Ik zat op de trein en ik geraakte in

zonder beelden 

sprak hij niet tot hen 

Gesprek met kardinaal Godfried Danneels

I n een vraaggesprek naar aanleiding van 25 jaar Leeftocht wijdt kardinaal Danneels uit
over de vonk die vuur nodig heeft om vonk te kunnen zijn, de noodzaak van bronvermel-
ding, de charme van Jezus, het kruid dat door de stenen groeit, de melodie die om de

begeleiding van een orkest vraagt, de kwaliteit van het brood en de hoop van mensen, waar-
van God ondersteboven is …

KARDINAAL GODFRIED DANNEELS

9mei 2010
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“Er is hoop. Het is zo dat er in elke mens een onstuitbare drang blijft wonen naar
waarheid, goedheid en schoonheid. Drie namen voor dezelfde, éne God. De mens
kan die drang een andere richting doen uitgaan. Maar het kompas in zijn ziel
keert steevast en koppig terug naar het noorden dat God is: waar, goed en
schoon. Naar dat beeld is de mens ook gemaakt.”

Kardinaal Godfried Danneels in: Het kleine meisje ‘hoop’ - Een woord bij Kerstmis 2009
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pretentie, ontsnapt niemand
aan de charme van Jezus. Ik
hoor zelden Jezus bekritiseren,
de kerk wel. Je moet wel met je
hele zelf achter de woorden
staan die je spreekt. Als het niet
aan je plakt, als het gewoon een
pakje is dat je afgeeft, dan
werkt het niet. Daarnaast moe-
ten ook menselijke waarden in
Leef tocht aan bod komen, zoals
pedagogische bekwaamheid,
inzet, begrip voor jongeren. Het
pure evangelie, het persoonlijke
levensechte getuigenis en ook
het christelijke humanisme in
onze cultuur en onze samenle-
ving, dat zijn de drie grote
invalshoeken. Als het evangelie
in zichzelf geen kiemkracht
bevat om dingen te doen groei-
en, het zou al lang niet meer
gevolgd worden. Mensen heb-
ben al veel verricht om het zijn
kracht te ontnemen, maar het is

zoals kruid: het groeit door de stenen, je
kunt het niet tegenhouden.

Wij ondervinden dat mensen, ook onder-
wijsmensen, moeilijk hun woorden vinden
als het over geloven gaat. Voor u blijkt dat
geen moeilijkheid te zijn. Wat is uw
geheim? Hebt u een gouden raad voor
mensen uit het onderwijs?

Het is een zekere begaafdheid die ik kreeg
om iets goed te formuleren. Taalvaardigheid
en beeldrijk denken heb ik gekregen, niet
zelf gemaakt. Beelden komen in mijn hoofd
terwijl ik praat. Maar ten tweede is het
belangrijk contact te houden met de huidi-
ge cultuur, met kunst, met literatuur. Omdat
het dragers zijn waarop je de evangelische
boodschap kunt leggen en waardoor ze
wordt uitgedragen. Om het eenvoudig te
zeggen, als je je geloof wilt tonen en over-
brengen, wees dan eerst ten volle mens!
Anders is het als een melodie spelen zonder
begeleiding van het orkest. De cultuur en de
taal zijn het orkest. Ze begeleiden.

We geven via Leeftocht ‘gist’ maar mensen
in het onderwijs vragen ‘gesneden brood’.
Hoe moeten wij daarmee omgaan?

De pragmatische, bijna bedrijfstechnische
benadering is nodig. Maar veel belangrijker
is de schwung daarachter, de overtuiging.
Als je een gedicht wilt uitleggen, dan kun je
over de versmetriek spreken. Maar wie
begrijpt er zo de poëzie? De leraar die de
poëzie ook verstaat, zal ook anders over het

gedicht spreken. Je moet dus de twee doen.
Een vaktijdschrift is vooral gesneden brood
maar zoiets als Leeftocht gaat eigenlijk over
meer dan over vakbekwaamheid bevorde-
ren. Het voedt de dragende motor die
erachter zit. Vaktijdschriften zijn er genoeg.
Voor de begeleiding van leraars moet je
gesneden brood én kwaliteit hebben. Wat
ben je met gesneden brood, als het geen
goed brood is? Je moet zorgen voor de kwa-
liteit van het brood.

U gebruikt veel beelden in uw woorden,
maar er is ook het visuele beeld. Vindt u
dat de beeldtaal een krachtiger taal is dan
de gewone taal?

Ja, maar je kan al een sterk beeld in de taal
hebben, dat is dan een verbaal beeld. De
vergelijkingen en de beelden in de parabels
zijn typische voorbeelden van beelden die
spreken. Het beeld heeft een eigen zeg-
gingskracht die de taal niet kan evenaren.
Een beeld suggereert, is polyvalent, poly-
interpretabel, dat zegt veel meer. Wat is bij-
voorbeeld een wenteltrap? Als je dat verbaal
uitlegt, heb je er drie à vier zinnen voor
nodig. Als je er een toont, begrijpt iedereen
het. Dan heb je een derde taal die nog ster-
ker is, namelijk de muziek, de klank. Er zijn
drie graden van communicatie: het verbale,
het visuele en het auditieve. Voor mij is
muziek de opperste manier van communice-
ren, het is de rijkste en meest diepgaande
manier. De Matteüspassie is veel sterker dan
gelijk welk piëtabeeld en dan gelijk welk
verhaal over de passie.

Waar vindt u dat Leeftocht voor de volgen-
de jaren vooral zou moeten op inzetten?

Volgens mij is het heel belangrijk dat uit
alles wat we doen blijkt dat er hoop is. De
diepste pijn van jonge mensen is de wan-
hoop en de zinloosheid. Waar komen anders
al die zelfdodingen vandaan? We moeten als
boodschap doorgeven dat er ergens altijd
hoop is. Mijn eerste pastorale brief, die ik
32 jaar geleden als bisschop van Antwerpen
schreef, ging over bemoedigen. Mijn laatste
tekst is ‘Het kleine meisje hoop’. Ik eindig
zoals ik begonnen ben: met een boodschap
van hoop. Je kunt twijfelen aan je geloof,
dat is niet goed, dat is een hartritmestoor-
nis. Niet meer beminnen, geen liefde heb-
ben, dat is een infarct, maar geen hoop
meer hebben, dat is een hartstilstand. En
dat moeten we vermijden bij jonge mensen.
Wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar is Hij ondersteboven van.

gesprek met een mijnheer tegenover mij
over ernstige onderwerpen. Pas op het
einde van het gesprek, toen ik al een poos-
je over vrij persoonlijke zaken was beginnen
te spreken, zei hij dat hij priester was. En ik
was echt ontstemd omdat hij dat niet eerder
gezegd had. Dat zou het gesprek heel
anders gemaakt hebben.” God verzwijgen,
zogezegd uit nederigheid, is eigenlijk ver-
kapte hoogmoed. Het wordt trouwens meer
en meer aanvaard dat men zegt wat men
denkt. 

Leeftocht wil zich met een eigentijdse
inhoud richten tot alle onderwijsmensen.
Hoe moeten we die eigentijdse inhoud 
verstaan?

Ik denk dat het evangelie zeer eigentijds is.
Wat wij niet mogen doen, is het helemaal
verpakken met allerhande bijkomende over-
wegingen. Franciscus van Assisi heeft het
evangelie gewoon gezegd zoals het was, tot
in zijn meest uitdagende consequenties.
Iedereen is geboeid door de figuur van
Franciscus. Toen hij stierf, had hij duizen-
den medebroeders, en hij heeft maar kort
geleefd. Het evangelie raakt diep menselij-
ke snaren. Als je het zuiver predikt zonder

10 mei 2010
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“Als we de hoop in de wereld willen
blijven houden, dan zwijgen we best
wat minder over God die toch de rots
van onze hoop is.”

Kardinaal Godfried Danneels in: Het kleine meisje
‘hoop’ - Een woord bij Kerstmis 2009
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Tussen alle binnenlopende brief-
wisseling valt Leeftocht op door
zijn originele manier van ‘verschij-
nen’. Zijn uiterlijk roept op om
even stil te staan in de ratrace van
elke dag, om er even de riem af te
leggen.

Als ’s avonds alle mails beant-
woord zijn, het stof van de voorbije
dag is gaan liggen, is het aange-
naam dat een mens even tot rust
kan komen. Het is nog mooier als
dat kan bij een mooie tekst, voor-
zien van kunstzinnige beelden die
rust en inspiratie brengen voor de
volgende dag. En dat vind ik in
Leeftocht.

Carlo Clerx
VTI Beringen

Heer van het leven en van de tijd,
Heer van het feest,
we hebben geen wijn meer.
Vul onze levensglazen
als wij ontmoedigd, leeggelopen
en feestloos door het leven gaan.
Hebt Gij niet “de beste wijn 
tot het laatst bewaard”,
Gij, overvolle beker wijn van vreugde,
die onze wereld feesten doet
en steeds weer op nieuwe wegen zet?
Schenk ons van uw wijn:
wijn van vergeving, genezing en vrede,
wijn van samenhorigheid, 
van delen en geven,
een wereld wijd.
Schenk onze beker overvol,
dat wij van die overvloed
aan ieder schenken die erom vraagt,
een feesttafel lang, een wereld lang!

Vijftiende jaargang, 1999-2000 – nr. 5, januari

25 jaar Leeftocht: 

een indrukwekkend lappendeken

Gesprekken, kroongetuigen aan het woord, sprokkels uit 25 jaar

I n dit centrale deel ontvouwt zich een kleurrijk lappendeken dat is samengesteld uit vier
bestanddelen. Aan elkaar geweven met enkele citaten uit de Bijbel als rode draad 
vormen al die lapjes een mooi geheel en is het bovendien een warme plaid voor 

onderwijsmensen die hun innerlijke gedrevenheid op temperatuur willen houden.

EEN INDRUKWEKKEND LAPPENDEKEN

Surf naar de rubriek Leeftocht van ond.vsko.be/pastoraal
voor de volledige teksten en meer sprokkels.

Voor alle verdere informatie 

Het oog wil ook wat
Het visuele aspect won doorheen de jaren aan belang. Een selectie van covertekeningen, affiches
en cartoons doorspekt de drie andere basismaterialen

In gesprek

In het najaar deed de redactie een oproep tot de Leeftochtlezers, aan hen die dag na dag
de inspiratie waarvoor Leeftocht staat, levend en concreet maken: Leeftocht zoekt kroon-
getuigen. Het was een uitnodiging om hun inspiratie te delen met de vele andere lezers.
Pittige gedachten, uit het hart en het leven van lezers gegrepen, kom je tegen in de rubriek
Kroongetuige aan het woord.

Kroongetuigen aan het woord

De redactie ging praten met tientallen prominente persoonlijkheden uit de wereld van het 
onderwijs en daarbuiten. Die gesprekken gingen over de betekenis van de christelijke inspiratie
in de hedendaagse wereld, over de betekenis ervan voor mensen die werken in het katholiek 
onderwijs en natuurlijk ook over wat Leeftocht daarin bijdraagt. Uittreksels uit die gesprekken
zijn uitgestrooid doorheen dit Forumnummer onder de noemer In gesprek. De schat aan ideeën
die zij aanreikten, is te lezen in de volledige interviews op ond.vsko.be/pastoraal, rubriek Leef-
tocht.

25 jaar Leeftocht resulteert in een heleboel inspirerende teksten. Een aantal daarvan zijn 
gedateerd en passé. Maar heel wat andere teksten blijken de tand des tijds te doorstaan, zijn
tijdloos of op zijn minst vandaag even actueel als toen ze geschreven werden. Een keuze uit
die beschouwingen, cursiefjes, bezinningsteksten en gebeden zijn doorheen het geheel 
geweven onder de titel Sprokkels uit 25 jaar Leeftocht.

Sprokkels uit 25 jaar Leeftocht
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Linda Cambré 
leerkracht rooms-katholieke godsdienst OV1-Sint-Janshof, Mechelen

Al heel veel jaren ‘mag’ ik godsdienst geven aan onze studenten op-
leidingsvorm 1 van het Sint-Janshof  te Mechelen. Niet altijd even
gemakkelijk, maar dankzij Leeftocht blijft de tocht boeiend …

Leeftocht is zeker geen gesneden brood voor het buitengewoon on-
derwijs, maar een aanzet om op een eigentijdse manier Jezus levend
te houden. Vooral de mooie advents- en vastenposters met hun ‘Nog
meer’ inspireren mij telkens weer om voor onze leerlingen een jaar-
lijks boeiende voorbereiding naar Kerstmis en Pasen uit te werken.  

Het cursiefje wordt meestal vertaald naar onze jongeren en als een
heel leuke werkvorm ervaren.

Leeftocht betekent voor mij persoonlijk ‘even tot rust komen’, maar
tegelijkertijd een grote spirit om telkens weer christelijk bewogen op
weg te gaan met onze leerlingen.

Sterke tijden als de advent en de vasten verdienen een extra im-
puls. Een blikvanger die de aandacht trekt, ook op school. Met de
steun van Kanunnik André De Wolf kwam er na het congres Kiem-
kracht van 1997 een samenwerking tot stand tussen VSKO en Uit-
geverij Muurkanten. Jaar na jaar zochten we naar een treffend
affichebeeld dat advent en vasten deed leven bij kinderen, jonge-
ren en volwassenen. In het begin kreeg het beeld de versterking
van een Bijbelcitaat. Later werd een zinsnede uit het bezinnings-
kaartje de slogan. Het VSKO maakte een ‘bijsluiter’ om het geheel

te verbinden en woorden te geven. Sinds december 2005 werd Leeftocht de bedding en ging het nummer van december en maart als ‘bij-
sluiter’ fungeren. De slogan werd een kernachtige tekst die refereerde aan het Leeftochtthema van de maand. De samenwerking tussen het
VSKO en UM bestaat intussen meer dan 10 jaar. We blikken terug op fijne momenten van samen zoeken: soms moeizaam, soms vlot. Met uit-
schieters zoals op deze fotopagina.

(vlnr) Jef Mergaert, Erika Nechelput en Ludwig Vanderbeke van Uitgeverij Muurkranten 

Advent 2008

Advent 2009

Vasten 2005

Vasten 2006

Vasten 2007
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Schrijven voor Leeftocht zet me aan het universele te zoeken
in particuliere situaties. Het helpt me m'n voetjes op de
grond, m'n gezichtsveld breed en m'n hartje groot te houden.
Als het u belieft ...

Isabel Bourgeois
cursiviste
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De cartoon is voor mij een teaser. Spreekt me die aan, dan
kijk ik verder. Spreekt me die niet aan, dan is de kans groot
dat ik Leeftocht terzijde leg. Leeftocht mag voor mij minder
doorlopende teksten bevatten, meer in kortere tekstblokken werken. Ik zoek korte
flitsen die me inspireren, want inspiratie is belangrijk! Leeftocht kan me daartoe
helpen. In drukke momenten heb ik geen tijd om langere beschouwingen te lezen.
Ik sprokkel, lees in stukjes. Een doordenker, een citaat maken indruk en dagen uit.

De digitale versie is een serieus pluspunt. Je kan er elk subelement van de papieren
Leeftocht in terugvinden. De digitale Leeftocht is duidelijk gestructureerd en vlot
toegankelijk. Een verwijzing naar het web mag wel prominenter in de papieren versie
oplichten. Het staat er wel, maar, naar mijn smaak, in te kleine druk onderaan op
pagina vier. 

Dat Leeftocht bij Forum zit is een krachtig signaal. Of en hoe Leeftocht in het Buiten-
gewoon Onderwijs op de werkvloer belandt, is me niet zo duidelijk. Mensen zeggen
niet zo vaak of ze er individuele verdieping in vinden of errond uitwisselen. Wat ik
wel weet is dat de affiches en de tips uit de Nog meer van advent en vasten dankbaar
materiaal zijn, dat onze scholen ermee werken. Die vertaling naar de school- en 
klaswerking is namelijk wel zichtbaar. 

Die enkele kritische kanttekeningen doen geen afbreuk aan het gedegen, inhoudelijk
sterk product dat Leeftocht is Een (kiemend?) zaadje voor wie vanuit christelijke 
inspiratie wil werken in het onderwijs.

Karel Casaer
secretaris-generaal Vlaams Verbond 
Katholiek Buitengewoon Onderwijs
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• Leeftocht inspireert echt wel.

• Ik lees elk nummer van het begin tot het einde.

• Elke uitgave wordt via Smartschool naar elke collega gezonden.

• Het is boeiend dat Leeftocht vertrekt van de schoolrealiteit.

• Je wordt geattendeerd op de religieuze kalender.

• Bezinnend maar geen klassieke gebedsvorm.

• Het feit dat het aanbod gratis is, is belangrijk.

• Tekstschrijvers vanuit diverse invalshoeken.

Lief Anthonis (directeur), Geert Hellemans (directeur), 
Wilfried De Hert (begeleider), Guy Van Laer (leraar)

Gij,
die onze geschiedenis draagt
en die zowel Moeder als Vader 
van het leven
moogt genoemd worden,
Gij zijt telkens weer herkenbaar
waar er openheid
en ruimte komt
voor het onverwachte.

Gij zijt niet vanzelfsprekend aanwezig,
waar uw Naam ten treure toe 
wordt herhaald.

Gij zijt niet veilig opgeborgen
in religieuze systemen
en begrippen.

Laat mij U vinden
midden in de grote vragen van deze tijd.
Kom ons tegemoet,
hier, waar mensen samenzijn
met hun echt gezicht
en met hun groot verlangen.

Uit: Kant kiezen. PJZ, Antwerpen
Eerste jaargang, 1985-1986 – nr. 3, november 

Meeleven
Graag zou ik je willen strelen,
graag zou ik je willen kussen.
Maar zo zijn er velen,
en ik zit er midden tussen.
Graag zou ik je willen spreken,
graag zou ik je willen tonen …
Maar dat is niets vergeleken
met waarvoor ik je zou willen belonen:
voor die fonkelende ogen,
voor die betoverende glimlach.
Neen, het is niet gelogen
wat ik voelde 
toen ik jou voor het eerst zag.
Ik sidderde
van onder tot boven 
en van boven tot onder.
Jouw ogen die zo schitterden,
- het is niet te geloven – zijn een wonder.
Nu schrijf ik hier tot slot:
zo graag wil ik je aanraken.
Maar, lieve God,
wat ik voel kan jou niets maken.

Lieve Ranoniem
Elfde jaargang, 1995-1996 – nr. 8, april
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Het sterkste eraan en knap vind ik dat Leeftocht met een jaar-
thema werkt. Een soort lijn. Telkens een ander aspect met
een duidelijke samenhang. Dat vind ik een heel mooie invalshoek.

Leeftocht biedt een soort vitamientjes voor het hart. Leeftocht zet je aan het denken,
roept je op, zet je op een spoor waaraan je nog niet gedacht hebt in verband met
dat thema. Inspiratie, denkstof, iets dat langer blijft hangen dan de tijd die je eraan
besteedt om het te laten doordringen. 

De inhoud staat los van de concrete les van morgen of van themaatje zoveel. Het is
iets dat je kan meenemen in afleveringen. Het ‘volume’ is licht verteerbaar. 

De afbeeldingen hebben mij ook altijd verrast. Heel knap. Het zou jammer zijn als
Leeftocht zou wegvallen. Er is niets anders dat het vervangt, denk ik.

Er zijn ook collega’s die totaal andere vakken geven dan godsdienst, die affiniteit
hebben met die inspiratie en met de zorg. Ik heb bv. een collega economie gehad
die ervoor zorgde dat de inspiratie ook in haar lessen aan bod kwam.

Kolet Janssen
gewezen godsdienstlerares,

nu fulltime auteur

Cover januari 2003 - ‘Draagkracht’

Het is een intrigerende vraag
die telkens weer opduikt
waar personeelsleden of ouders samen-
komen,
en, af en toe, verrassend,
ook bij leerlingen.

“Wat maakt een school katholiek?”
Wie vlug van stapel loopt
en voortgaat op eerste indrukken,
plakt onmiddellijk opvallende etiketten:
gebed, eucharistievieringen, 
een kruisbeeld.
Wie nauwer toekijkt,
zal het lijstje verder aanvullen met een
christelijk opvoedingsproject, pastoraal
op school, de waarden die men er tracht
te beleven.
Wie een katholieke school van binnenuit
kent, weet dat het mensen met geloof zijn
die het verschil maken.
Niet het zelfvoldane geloof,
dat vragen schuwt
en geen geschiedenis meer maakt.
Niet een voorgoed opgestijfd geloof,
te nemen of te laten,
en dat het leven van vandaag op school
uit de weg gaat.
Maar een geloof dat, vanuit zijn bronnen,

het Leven van Jezus, 
het Woord van God,
het gebed en de eucharistie,
het hart van de mens 
met zijn eeuwig heimwee
naar liefde, naar zijn Oorsprong,
het gedeelde leven op de vele plaatsen
waar twee of drie in zijn Naam samen zijn,

altijd weer inzoomt op het echte leven,
het echte menszijn recht laat wedervaren
door het goddelijke geloofsbrieven te
geven.
Mensen met een geloof,
helemaal van hénzelf,
af te lezen, uit alles wat ze doen en zeggen,
levensader van hun zijn,
mens, moeder, vader, vriend, collega,
leerkracht, opvoeder …,
basiskleur van hun pedagogische 
en didactische competentie,
van hun professionaliteit.
Maar is dat niet te veel eer voor een mens?
Halen we daarmee het laken niet té exclu-
sief naar onszelf toe?

Dertiende jaargang, 1997-1998
Mededelingen mei
Beschouwing bij het jaarthema
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Juist de niet-vanzelfsprekendheid van het geloof in onze maatschappij, het verdwijnen van God uit het straat-
beeld is een reden om nog meer aandacht te geven aan het pedagogische project van de katholieke school. 

Je vertrekt met de mensen op de plaats waar ze zijn, hoever dat ook van het evangelie is. Je gaat met hen op
stap en helpt hen Christus en de gelovige gemeenschap langzamerhand ontdekken. Dat samen op weg gaan 
gebeurt in een katholieke school met open deuren. Ieder is er welkom. Het publiek dat wij in onze scholen krijgen, is een gevarieerd
publiek van gelovigen, van nog-niet-gelovigen, van niet-gelovigen en van anders-gelovigen. Een duidelijk pedagogisch project, waarin
de evangelische opdracht vorm krijgt, geeft de richting aan bij dat samen op tocht gaan.
In vele gevallen kan Leeftocht verduidelijken wat men met het eigen opvoedingsproject beoogt. Voor de ene is het een ondersteuning
of accentuering, voor de andere een aansporing om zich te laten bewegen tot iets waaraan men nog niet gedacht had. Dat is volgens
mij de grote kracht van Leeftocht: het brengt op ideeën.

Het evangelie in hedendaagse taal zetten is de bedoeling van Leeftocht. Met de hulp van woorden, beelden, posters … De mens bij de
kern van zijn bestaan brengen, dat doet het evangelie en dat is ook de bedoeling van opvoeding. Dat is van alle tijden. Leeftocht kan
aansporen om daar af en toe eventjes bij stil te staan.

Het is vaak zo dat een beeld dieper raakt dan een vloed van woorden. Helemaal zonder woorden kunnen wij, mensen, ook niet. Er is op
dat vlak een grote nood aan vorming. Bijbelse vorming en geloofsvorming, vorming die mensen helpt woorden vinden om te getuigen
van hun gevoelens, hun innerlijkheid, hun overtuiging, de waarden die ze beleven, hun spiritualiteit en geloof. We zijn op dat vlak heel
woordarm, taalarm. Met taal leren omgaan, leren de juiste woorden te gebruiken op de juiste plaats tegen de juiste persoon, dat is een
van de belangrijke zaken die in het onderwijs dienen te gebeuren.

Vader- en moederfiguren hebben we sterk nodig in het onderwijs, begeleiders, opvoeders die jonge mensen opvangen en met hen op
weg gaan, bij wie de leerlingen zich goed voelen. Een leerling zou zich moeten kunnen verschuilen in het hart van iemand die naar hem
luistert en die hem ook veiligheid kan geven. Vanuit het ouderbegrip kan men doorstoten naar God als Vader. Het is een begaanbare
weg voor leerkrachten en leerlingen, denk ik, hoewel niet eenvoudig.

Monseigneur Luc Van Looy
bisschop van Gent,    bisschop-referent voor het onderwijs
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Elk jaar aan het begin van het school -
jaar levert Leeftocht ons deze 
geschenken.

• Het is een gouden leidraad voor het
schooljaar. Het mooie van het jaar-
thema is dat het altijd de leef -
wereld van de school typeert en
spe cifiek gericht is aan het perso-
neel.

• Elk jaar schenkt Leeftocht ons ook
mirre. Op belangrijke momenten
van het liturgisch jaar oliet Leef-
tocht het onderwijspersoneel met
diverse powerpointpresentaties.

• Jaarlijks geeft Leeftocht ons ook
wierook cadeau. De actualisatie
van bijbelfragmenten is een eer -
betoon aan de christelijke bood-
schap.

Pastorale werkgroep 
viio-humaniora Tongeren Zwart-wit

“De toutes les couleurs…”
Deze Leeftocht wil een warm pleidooi houden om een schooljaar lang de hele waaier aan men-
selijke belevenissen en emoties een plaats te geven in de kleurencirkel van de school. Het wit
van het licht. En het zwart van de duisternis. De warme kleuren van vreugde, energie, pit en
creativiteit. De donkere tinten van pijn, verdriet, ontgoocheling. 
Leeftocht dringt erop aan om “de kleur van het hart” in het centrum van het kleurenrad te
plaatsen.

Eenentwintigste jaargang, 2005-2006 – nr. 3, november

November 2007 - ‘Hard en zacht’’

©
 Ides Callebaut
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Jos Portael: Een belangrijke taak van een schoolbestuur is te zorgen dat er inspiratie is.
De schoolbesturen worden daarin gesteund door Leeftocht. Vanuit de schoolbesturen gaat
heel wat aandacht naar de directies. Het is voor een directeur echter vaak moeilijk om de
gelovige inspiratie een plaats te geven in zijn school.

Griet Desmet: Inspiratie doorgeven aan jonge mensen, wat toch de bedoeling is in het katholiek vrij onderwijs, kan maar als de personen
die hen begeleiden zelf een innerlijk doorleefde weg gaan, zich laten inspireren door Jezus Christus. Iemand die in een katholieke
school die christelijke identiteit moet belichamen op de werkvloer, kan dat op de lange duur niet volhouden als het maar een etiketje
is. Christelijke spiritualiteit vraagt om authentiek gedrag, omgang in waarheid. We moeten er bij de aanwerving zeker rekening mee
houden dat we mensen kiezen die bewogen zijn, die nadenken over hetgeen ons overstijgt, die zinzoekers zijn en naar de diepte durven
gaan.

Jos Portael: Naast Leeftocht zijn er ook de affiches en bezinningskaartjes bij advent en vasten en bezinningsweekends. Ik vind het 
belangrijk dat die er zijn en behouden worden. Het is belangrijk om vanuit het VSKO de katholiciteit van ons onderwijs te benadrukken.

Griet Desmet: En dus is het ook nodig om Leeftocht meer te promoten. Besturen kunnen ervoor zorgen dat het voor de bestuursleden
beschikbaar is, dat de directies het verspreiden in hun scholen, dat al de leden van de pastorale groepen het kennen en erover kunnen
beschikken.

Jos Portael: Vooral het aanbod van een groepsabonnement moet daartoe sterk onder de aandacht gebracht worden. 

Griet Desmet: Het blijft een zoeken, het blijft zaaien zonder goed te weten wat het teweegbrengt. Je ziet lang niet altijd de vruchten
ervan. Blijven zaaien en nieuwe wegen zoeken is alleszins de boodschap! En dan maar hopen dat dit ‘levengevend’ is ...

Kan. Jos Portael en Griet Desmet
voorzitter en ondervoorzitter van de Vereniging 

van Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs

©
 A

nd
ré

 J
an

ss
en

s

Handen en voeten
Zij zijn er, de leerkrachten die de pastorale groep tot handen en voeten maken van het evangelie op school. Die kinderen en jonge mensen mee-
nemen op een vastenvoettocht of naar Rome, Compostella, Cappadocië … Die hen stapvoets binnenleiden in musea, kerken, tempels, moskeeën ...

Ze zijn er, de leerkrachten die kinderen en jongeren het hele kleurenpalet van het leven laten zien. Wat echt de moeite waard is, en dus met
handen en voeten te bewerken valt, maar wat je allicht niet krijgt zonder te beWEGen: vertrouwen en trouw, verbondenheid, geloof in een betere
mens, een betere wereld, geluk.

Tweeëntwintigste jaargang, 2006-2007  - nr. 1, september
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Het is onze en uw zorg om een taal te vinden die aansluit bij
wat mensen ervaren, zien en lezen.

Leeftocht slaat de brug tussen spiritualiteit en het onderwijs.
Leeftocht is gevarieerd: er is woord én beeld en er komen meerdere genres aan bod.
Er is kost genoeg om gelezen te worden! Voor mij is de cartoon een belangrijk me-
dium. Wat minder tekst zou me nog meer bevallen, zodat ook jonge leerkrachten de
stap durven zetten naar de lectuur.
Ook de vorm vind ik heel goed: er is de papieren versie die je rustig kan vastpakken,
en er is de digitale versie die je kan downloaden, al stel ik me de vraag of mensen
de weg vinden naar het web. En het breedbeeldformaat sluit goed aan bij de cultuur
van 21 inchschermen.
De toon spreekt me aan, open en niet belerend. De taal is zoekend, voor mij dicht
bij de mensen.
Wat er in de advent en de vasten gebeurt, vind ik ongelooflijk sterk. Het VSKO ontsluit
een wereld van materiaal.

Kortom, Leeftocht is in beweging, zoekt, past zich aan, dat voel je. Het moet wel een
hele klus zijn om het product te laten doorstromen tot bij de basis zodat het belandt
bij de mensen voor wie het bedoeld is, de leraren van 22 tot 65 jaar.

Ludo Vangilbergen
hoofdredacteur en uitgever 

van het christelijke magazine Overhoop
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De leerkracht als ‘inspirator’ heeft
voor mij te maken met het ‘zijn’
van de leerkracht. Met zijn authen-
ticiteit in spreken en handelen. Om
de gelovige inspiratie te integreren
in diverse aspecten van het school-
leven heb je pastorale dragers
nodig. Die mensen spelen, ge-
steund door hun directie, een cru-
ciale rol.

Leeftocht wil proviand zijn voor
leerkrachten onderweg. Als redac-
tie dient men zich dan ook regel-
matig de vraag te stellen wélk
proviand leerkrachten vandaag
nodig hebben.

Frans Mattheus
pedagogisch adviseur 
aartbisdom Mechelen-Brussel

Woestijn is sterven of opnieuw beginnen.
Woestijn is vergeten worden of te voorschijn treden, anders dan voorheen.
Woestijn is nooit meer terugkeren vanwaar men komt.
Woestijn is nieuwe toekomst, is bekering, is herleving en alles anders zien,
is geloven in de Andere en zich plooien naar zijn spreken,
is op weg gaan, gelouterd en bevrijd, aan geen einder gebonden,
aan geen aarde verknocht.
Woestijn is sterker worden uit onmacht.
Is een beetje een vogel worden,
die van honger verder vliegt en ontdekt dat hij vleugels heeft.

Veertiende jaargang, 1998-1999 – nr. 9, mei

Zo mooi hebt gij uw Naam geschreven
in het wonder van uw schepping
en op het gelaat van ieder mensenkind.
Wij zijn uw beeld
hoe gebrekkig wij ook op U gelijken.
Wij zijn uw beeld,
met het groot verlangen
eens zo mooi te zijn
als Gij ons hebt gedroomd.

Michel Devisch, Ons leven ligt in uw hand, p. 42
Zevende jaargang, 1991-1992
nr. 3, januari-februari

November 1996 Mei 1997 November 1997
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Ik ben ooit ingegaan op de vraag om voor Leeftocht te tekenen, omdat ze
het me zo mooi vroegen en omdat ik nooit nee kan zeggen tegen aardige
mensen. Daarenboven teken ik graag. Dat is eens iets anders dan wat ik 
gewoonlijk deed. 

Mijn inspiratie haal ik uit mijn waarschijnlijk aangeboren neiging om de zaken eens anders te 
bekijken dan op de voor de hand liggende manier. Zo kom je bijna vanzelf op inspiratie en zo moet
je vaak lachen met dingen die op het eerste gezicht niets lachwekkends hebben. Maar precies dat
maakte mijn opdrachten voor Leeftocht niet gemakkelijk. Wat is nu zo lachwekkend aan wat in 
Leeftocht verschijnt? Soms liet ik mijn inspiratie maar doen en vroeg ik me af wat de mensen van Leef -
tocht ermee zouden doen. Nooit weigerden ze echter een cartoon. Het zijn dus echt aardige mensen.

Ik ben steeds erg geïnteresseerd geweest in taal en vooral in de manier waarop mensen hun taal gebruiken. Ik ben dol op boeiende
zaken die goed gezegd zijn. Dat kan gaan van reclame tot poëzie. Maar als tekenaar ben ik ook heel gevoelig voor wat ik zie. Dat ontroert
me soms nog meer dan wat ik hoor of lees. 

Dat ik graag cartoons maak is dus begrijpelijk. Ik moet daarbij immers nadenken over hoe ik het kan tekenen en hoe ik het kan zeggen.
En wie de boodschap koppig niet wil begrijpen, kan er toch eens mee lachen. En is lachen niet gezond?

Ides Callebaut
cartoonist

Eng-geestig
Zo moet het ook min of meer met de leerlingen op Pinksteren gegaan zijn, vast als zij zaten
in wat voorbij was. Ook zij werden als het ware ‘opnieuw geboren uit water en geest’. Gods
kracht nam volop bezit van hen en zij braken uit om het vuur dat hen bezielde door te geven
aan allen die het wilden horen. 

Wat er die dag preciés gebeurd is, zullen we nooit weten, maar hoeft dat? Pinksteren is juist
een niet beredeneerd en niet te beredeneren gebeuren. “De Geest is als de wind: hij waait
waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen
gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.”

Pinksteren is als een waakvlam die aangewakkerd wordt in je binnenste, een vuur dat oplaait
in je hart en waarmee je zelfs een heel gezelschap, een klas, een groep collega’s, ouders, ‘in
brand’ kunt zetten. Het is die onzichtbare kracht die mensen enthousiast doet worden 
(letterlijk: in God doet zijn) en doet getuigen van wat ten diepste in hen leeft, wat hen blij
maakt en ‘geestig’ of ‘geestrijk’ doet zijn.

Eenentwintigste jaargang, 2005-2006 - nr. 9, mei

Waarachtig pluralisme
Een christen op school waagt zich aan het open gesprek over normen en waarden en zin -
gevende grond. Hij haalt het ‘verborgen’ pluralisme naar boven: een schroomvol gesprek, een
veelkleurige groep van collega’s, christenen, niet langer christenen, agnosten, humanisten,
joden, moslims ... Hun stem mag niet doven. Pas zo kom je tot je recht, als je gewaardeerd
wordt in je diepste levensovertuiging, je gezindheid, je zingevende grond, je diepste verschil.

De katholieke school zou een oefenplaats moeten kunnen zijn voor dit gesprek, in de leraars-
kamer en in de klas over de dagdagelijkse faits divers. Zo zal zij tevens een unieke dienst zijn
aan de maatschappij van vandaag.

Negentiende jaargang, 2003-2004 – nr. 6, februari
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“Want zoals de regen en de sneeuw uit de
hemel neerdalen en pas daarheen terug-
keren wanneer zij de aarde hebben ge-
drenkt, zo zal het ook gaan met mijn woord.”

(Js 55,10-11)
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Katholieke scholen in Europa kunnen leren van elkaar. In de
Deense en Noorse scholen, met katholieken én protestanten,
komt de Bijbel meer aan bod. De Franse katholieke scholen
zijn dan weer gebonden door de laïcité. De rol van de directie is overal van zeer groot
belang. In Frankrijk dient een kandidaat-directeur een langere vorming te volgen
aan L’Ecole des Cadres Missionnés de l’Enseignement Catholique in Parijs. 

Een christelijke pedagoog voedt, vanuit de persoonlijke Christuservaring, hoe fragiel
ook, op tot ware vrijheid, een gave van Gods Geest. In Marokko laat een katholieke
school de leerlingen – allemaal moslims – proeven van de vrijheid van een christen
via activiteiten als zelfexpressie, theater, poëzie, ballet, muziek … Zo zullen zij er
zich wellicht ooit van bewust worden wat het betekent vrij en scheppend in de wereld
te staan, zoals voorgeleefd door Christus.

In geseculariseerde landen voelen de kernen van gelovige leerkrachten zich soms
verweesd. Door de inhouden gelovig breed te houden kan Leeftocht een steunpunt
zijn, een verbindingsblad met de gelovige kerngroepen en met de leraarskamer. 

Leeftocht zou meer kunnen focussen op de geloofsbeleving zelf. Geloof overbrengen
kan maar door se transmettre, zichzelf over te brengen. Er wordt dan een verlangen
wakker – waarvan leeft die persoon? – en men toont wat het katholieke geloof is:
mensen gelukkig helpen leven.

Etienne Verhack
secretaris-generaal Europees Comité 

voor het Katholiek Onderwijs
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• De gebeden van de week zijn gebaseerd op Leeftocht.

• Leeftocht is heel mooi en zeker bruikbaar.

• De tekst wordt gekoppeld aan heel mooie beelden.

• Knap esthetisch.

• Hanteerbaar.

• Vroeger richtte Leeftocht zich vooral op de eigen spiritualiteit van de 
leerkracht.

Nu is het gekneed materiaal om op verschillende momenten naar de leerkrachten
te gaan en samen met hen te verdiepen.

Werkgroep pastoraal basisonderwijs 
bisdom Brugge

Cover oktober 2009
‘Om de zon te waarderen, heb je regen nodig’

Het ga je goed, lieve mens,
jij die niet meedoet
met hen die het voor het zeggen hebben;
jij die niet meedoet aan spot, 
kwaadsprekerij, bewapening,
jij die niet doodt … ook niet met woorden,
jij die niet breekt, maar heelt.
Jij die in het leven van elke dag
Gods vraag herkent in kleine mensen.
Je bent een zegen voor ieder 
die je ontmoet.
Je bent thuis bij God,
en door Hem ben je sterk;
sterk als een boom, geplant bij het water,
en die nooit verwelkt.
Dit geluk is voor sterken en onderdrukkers
niet weggelegd.
Ze hebben geen vaste voet,
ze zijn verdeeld,
ze zullen als een handvol kaf
uiteenstuiven in de wind.
Hun eigen woorden en daden zullen hen
veroordelen.
De eenvoudige, eerlijke zoekers
worden door God gedragen
als de golven door de zee.

naar psalm 1 - bron onbekend 
Tiende jaargang, 1994-1995 – nr. 10, juni

Het leven is als een reis
Met veel vragen, boordevol nieuwsgierigheid en verwachting kijk ik het schooljaar binnen.
Zoals bij het begin van elke reis naar een nog onbekende bestemming. Voor elk van mijn 
leerlingen en ook voor mij is het een nieuwe etappe, nog te ontginnen terrein. Tintelende
vingers of kriebels in de buik? Moge het bij wijze van spreken een onvergetelijke reis worden.

Geniet van het uitzicht!

Vierentwintigste jaargang, 2008-2009 – nr. 1, september
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Ik ben enthousiast over de wijze waarop Leeftocht mensen
probeert aan te spreken. Je voelt dat het om levensnabije
dingen gaat. Tegelijk wordt er altijd een doorsteek gegeven
naar een of andere parabel, een liturgisch feest dat op komst
is. Af en toe staan er ook gebeden in. Leeftocht geeft nooit toe aan een vorm van
hedendaagse zelfgenoegzaamheid. Leeftocht spreekt altijd een taal van ontvanke-
lijkheid, openheid en bereidheid tot ontmoeting met de anderen. Precies die voeling
met de religieuze houding vind ik uitstekend terug in Leeftocht. Leeftocht is zeer
goed verzorgd. 

Maar er is iets dat me ook bezorgd maakt. Je ziet een christendom groeien zonder
denominatie, d.w.z. een christendom dat zijn banden met het Credo verliest. Je kunt
geen christendom hebben met alleen maar parabels, of alleen maar mooie verhalen.
Het Credo is de essentie van het christendom: Hij heeft voor ons geleden, Hij is voor
ons gestorven, we zijn door het Kruis verlost en door de verrijzenis van Jezus is er
in de wereld iets nieuws begonnen. Sedert de verrijzenis van Jezus leven wij als 
gelovigen in een ‘andere wereld’. Het christendom kan voor mij maar bestaan bij de
gratie van die gedachte. Ik zou daarom als boodschap willen meegeven: doe het-
zelfde, maar probeer het te herdenken vanuit de gedachte dat een christen in een
andere wereld leeft. Mijn bemerking is een uitnodiging om af en toe eens door te
stoten tot de gedachte: alles wat je als christen doet, doe je eigenlijk en ten diepste
vanuit het geloof in de verrijzenis.

Ignace Verhack
prof. em. K.U.Leuven
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Cover september 2007 - ‘Groot en klein’

“Louis”, zei de directeur van de plantage tegen de hovenier, “kap deze boom maar om! 
Dat is nu al drie jaar dat hij geen vrucht draagt! Hak hem maar om!”

Maar Louis, die meer dan de directeur van de bomen hield, zei ietwat onthutst en ook wel
bedroefd: “Je hebt gelijk, meneer … maar nu ik er zo dichtbij sta, zie ik dat de grond eromheen
hard gelopen is en de aarde los en arm … misschien is het mijn fout wel … 
Weet je: ik zal de grond terug omspitten en bemesten … Wie weet of deze boom volgend jaar
geen vruchten draagt?! Zo niet, dan kunnen we nog zien wat we best doen …”

naar Lc. 13,6-9
Tiende jaargang, 1994-1995 – Nr. 8, april
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Februari 2000 - ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’

Gebed van een leerling
Heer,

Geef ons leerkrachten
die geen schrik van leerlingen hebben

• geen schrik van de slimme leerling

• geen schrik van de stille leerling

• geen schrik van de speelse leerling

• geen schrik van de ‘apathische’ leerling

• geen schrik van de kritische leerling

Geef ons leerkrachten
die echt aanwezig zijn in hun les

• die zich laten kennen in wie ze zijn 

en wat ze willen

• die interesse hebben voor hun vak 

en ook voor ons

• die bereikbaar zijn als we het moeilijk
hebben

Eerste jaargang, 1985-1986 – nr. 6, mei
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Twintig jaar geleden aanvaardden de leerlingen moeilijk een
gelovig aanbod. Er was zelfs publiek verzet. Op dit ogenblik
stel ik opnieuw een zekere openheid vast. Dat betekent niet
dat het automatisch leidt tot een overvloed van enthousiaste
reacties, maar er is toch weer een aanbod mogelijk.

Ik denk dat er maar één weg te bewandelen is: dat mensen reële kansen krijgen voor
vorming die hen helpt woorden te geven aan hun geloofsbeleving en dat men hen
daartoe aanmoedigt. Leeftocht is daarvoor een ondersteuning in het onderwijs, maar
mag ook niet het enige kanaal zijn om dat op te vangen. 

Je moet je richten tot allen, maar tegelijk ook beseffen dat je slechts een aantal,
weinigen misschien, effectief bereikt. 

De affiches die voor de advent en de vasten worden meegezonden, kunnen een veel
bredere groep bereiken zonder dat het veel moeite vraagt. Daarmee kun je inspelen
op de variëteit aan mensen. Een eenvoudig gebrachte boodschap samen met een
toegankelijke, herkenbare visualisering spreekt velen aan, merk ik. Het maakt wakker
wat sluimerend aanwezig is. Uitgeverij Muurkranten levert pittige vondsten op dat vlak.

Toekomst bouw je in continuïteit met wat je hebt. In continuïteit vernieuwen is een
centrale bekommernis. Het visuele is in onze tijd alleszins zeer belangrijk, met een
evenwicht tussen hedendaagse expressies en traditie en tussen abstracte en concrete
voorstellingen.

Kanunnik André De Wolf
ere-directeur-generaal    VSKO
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• Leeftocht wordt gekopieerd en in het vakje van de leerkrachten gelegd.

• Directies beginnen hun personeelsvergadering met een tekst uit Leeftocht.

• Leeftocht krijgt een plaats op het prikbord in de leraarskamer of op het bord
van de schoolpastoraal.

• De tekeningen van Koen Lemmens worden binnen de school geïntegreerd als
decoratief element.

• Sommige leerkrachten integreren Leeftocht ook binnen andere lessen.

• De cursiefjes van Iesja en de cartoons van Ides zijn ludieke vormen om 
eveneens de aandacht op iets te vestigen.

Sprokkels vanuit diverse secundaire scholen in het bisdom Gent
Bellinda Staelens

Onze Vader,
wij zijn blij dat Gij, vanuit uw hoge hemel,
de aarde omringt met uw zorg
dat Gij onze God wilt zijn,
sterker en betrouwbaarder in de liefde
dan welke mens ook.

Dat uw Naam heilig mag blijven,
want hij blijft een baken
voor meer menselijkheid en goedheid.

Laat uw Rijk komen:
de kracht van de Liefde
waaraan niemand kan weerstaan.

Uw wil kan niet anders dan Liefde zijn.
Dat hij, op aarde en in de hemel, 
geschiede: door ons toedoen, 
meer dan wij soms vermoeden
en durven te hopen,
maar vooral door uw genade.

Het dagelijkse brood dat voor ons
zo vanzelfsprekend op tafel komt,
is voor velen iedere dag weer 
een vraagteken.
Geef het aan iedereen
door onze bereidheid tot delen
sterker te maken.

Vergeef ons
als wij elkaar niet zo zorgzaam behandelen
als Gij het van ons verwacht,
als wij mensen overlaten aan zichzelf.

Maak ons bereid om jonge mensen, 
ondanks alles,
altijd weer nieuwe kansen te geven,
soms tegen ‘ons’ beter weten in.

En als het kwaad van de liefdeloosheid
sterk opdringt vanuit ons eigen hart
en vanuit de wereld,
hou het ver van ons
en laat de kracht van uw goedheid
en vergeving het altijd halen
op onze traagheid en onmacht.

Zestiende jaargang, 2000-2001
nr. 1, september

Thema: angst en vertrouwen

Klein hartje aarzelt door het leven, twijfelt over alles om toch maar geen foute keuzes te maken. ’s Nachts blijft ze maar liever binnen, overdag mijdt
ze afgelegen plekjes. Je moet niet met vreemden praten, ook geen vreemde honden aaien. Je gevoelens niet tonen, daar wordt misbruik van gemaakt.
Niet te diep in zee gaan, geen verre horizonten bevaren, hard wegrennen als dingen zomaar uit de lucht komen vallen, de wereld niet zonder argwaan
bewandelen. Klein hartje doet het flink, weet zich op die manier veilig geborgen in de turbulentie van alledag en overal. 

Tot op een keer een vreemde kriebel Klein hartje doordringt en een nog relatief onbekende hoort haar fluisteren: “Ik ben bang dat ik je vertrouw.”
Klein hartje wordt groot …

Iesja - Tweeëntwintigste jaargang, 2006 - 2007 - nr. 4, december

Forum mei 2010 P11-40:Opmaak 1  20/04/10  11:43  Pagina 21



22 mei 2010

Authenticiteit is wezenlijk in de voorbeeldfunctie die de leerkracht te vervullen heeft. Tegelijk blijkt het moeilijk te zijn om de eigen
binnenkant ter sprake te brengen. In een kleine groep kan dat vaak wel. Persoonlijk spreken maakt kwetsbaar en vraagt vertrouwen.
Dat vertrouwen moet eerst aanwezig zijn vooraleer het kan. 

Het taalgebruik in dagelijkse conversaties is minder aangepast om woorden te geven aan wat er vanbinnen leeft. De werkelijkheid achter
de dingen is sowieso moeilijk onder woorden te brengen. Het is iets anders dan te zeggen hoe je een taart bakt. 

Leeftocht is een bijdrage om voeding te geven aan het groeien van een gemeenschappelijke taal van de binnenkant. Het is een groot
verlangen dat er in het onderwijs kerngemeenschappen ontstaan waarin men die taal kan beoefenen. Dergelijke groepen bestaan al in
scholen en over de scholen heen. Het blijkt voor de deelnemers telkens een rijke ervaring. Zulke groepen zouden er meer mogen zijn.

vlnr Rudi Haven, 
Hugo Pieters, 

Bellinda Staelens, 
Jan Vander Velpen

diocesane begeleiders voor school -
pastoraal in het secundair onderwijs

Naar Pasen toe
In de drukte van een winkelwandelstraat
in Aken, vol met gehaaste mensen, stapte
ik plots een kerk binnen.

Je kon er de stilte voelen. Enkele ouders
in gebed verzonken, een student turend
naar het altaar, een dame die een kaarsje
aanstak en een zuster.

Toen ik daar even gezeten had, viel mijn
oog plots op een tafel waarop een mand
stond. Ernaast hing een soort prikbord. Ik
vroeg me af wat dat kon zijn en ging een
kijkje nemen. De mand lag vol met 
beschreven velletjes. Bij nader toezien
bleken het gebedjes te zijn, wel een hon-
derdtal! Een aantal ervan hadden reeds
een plaatsje gekregen op het prikbord.
Het kinderlijk aandoende briefje van een
puber naast het bibberachtige geschrift
van een ouder iemand, broederlijk naast
mekaar.

Elk briefje was met dezelfde ernst geschreven,
gedreven door dezelfde drijfveer: “GOD“.

God die zowel het kind aanspreekt als de
ouderwordende volwassene, de arbeider
en de intellectueel, de geestelijke en de leek.

God die in onze jachtige consumptiemaat-
schappij zo belangrijk is als rustpunt, als
geweten, als raadgever.

Even tijd maken voor God in de vorm van
een beschreven blaadje.

Derde jaargang, 1987-1988 – nr. 4, februari 

Kiem-kracht
In elke mens zit het vermogen
om lief te hebben d.w.z. om
vertrouwen te schenken, om
nabij te zijn, om te hopen,
om opnieuw te beginnen en
te vergeven, mild en barm-
hartig te zijn, om zich in te
zetten … Dit vermogen
geeft ook de veerkracht om
over dode punten heen te
komen en weer op te staan: 
“Gedenk niet langer wat
vroeger gebeurd is en geef
niet al uw aandacht aan wat
eens is geschied; zie, Ik ga
iets nieuws maken, het is al
aan het kiemen, weet u dat
niet?” (Js 43, 18-19a). 

Openstaan voor die liefde-
volle, verscholen dimensie,
jezelf en de ander aanspreken op die bevrijdende levenskracht, daar komt het op aan. Leven
is groeien in graag zien. Of met de woorden van Vincent Van Gogh: “Leven is kiemen. Wat de
kiemkracht in het graan is, is de liefde in ons.” In zovele ontmoetingen heeft Jezus ervaren
dat tussen-mensen-in én tegelijk hen-overstijgend, een Kracht aanwezig is die hen optilt tot
het mooiste wat een mens kan bewegen, de Liefde. Hijzelf leefde sterk verbonden met die
mysterievolle aanwezigheid. “God-Vader” noemde hij ze omdat Hij ze graag zag. 

Negentiende jaargang, 2003-2004 – nr. 3, november
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Cover november 2003 - ‘Kiemkracht’

“Aandacht voor het godsgeheim, voor de gemeenschap en voor de menselijke persoon
zal op de een of andere manier een katholieke school als geheel kenmerken.”

Henk Witte, verslagboek congres ‘Kiemkracht’ van het VSKO, 1997
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We moeten studenten laten zien dat er iets te kiezen valt en
dat het er ook toe doet. Als studenten zeggen ‘we komen naar
een katholieke hogeschool’, dan zouden ze bewust voor iets
anders moeten kiezen dan wanneer ze naar een autonome Vlaamse hogeschool gaan.
We moeten erover waken dat het vanzelfsprekende, rijke verhaal waarop we ons in-
spireren, gestalte krijgt in het dagdagelijkse leven van scholen. Hogescholen mogen
geen vaag pluralistische scholen worden waarin we onze klanten een beetje bedie-
nen, maar waarin we de eigenlijke katholieke identiteit van de school ‘aan het par-
keren zijn’. Wat de leraar met zijn vak doet en de manier waarop hij omgaat met zijn
concrete studenten, daar zit de katholiciteit. Ook de organisatiecultuur waarbinnen
vakken beoefend worden, is bepalend. Vooral de omgangsvormen tussen mensen,
tussen leraars en studenten, tussen studenten onderling, tussen leraars onderling
maken het verschil. Het VVKHO speelt een voortrekkersrol in het project ‘Identiteit
in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen’.

Leeftocht situeert zich binnen die gelovige inspiratie. Het verbond van het VVKHO
biedt het de 13 katholieke hogescholen aan, op papier en via de website. En nodigt
hen zo uit om er zelf iets mee te doen. Ik ben ervan overtuigd dat Leeftocht een pak
zinvol materiaal aanbrengt waarmee mensen verder kunnen. 

Wilfried Van Rompaey
secretaris-generaal Vlaams Verbond 

Katholieke Hogescholen
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Een leerkracht als inspirator bete-
kent dat hij moet staan voor wat
hij verkondigt. Levensecht zijn!

Leeftocht ervaar ik als eigentijds.
Mensen voelen zich aangesproken
omwille van de herkenbare situaties.

Het is belangrijk dat we op school
ruimte laten voor gebed, inspire-
rende teksten, groepsgesprekken
met leerkrachten en/of leerlingen
waarbinnen de gelovige inspiratie
een plaats krijgt.

Marc Leysen
inspecteur-adviseur 
rooms-katholieke godsdienst 
bisdom Antwerpen

Verzoening heeft mooie ogen
In de ruimte van het gezin 
en in de ruimte van de school, 
twee plaatsen die niet zonder liefde kunnen, 
ervaart men ook 
hoe vaak men tot verzoening moet komen 
om verder te kunnen leven. 
Waar liefde is, moet ook verzoening komen.
Want mensen haperen aan elkaar, 
omdat dezelfde woorden anders klinken, 
omdat gebaren
anders worden verstaan, omdat ook onaangename dingen gezegd moeten
worden, omdat liefde pijn kan doen. Het is zo menselijk, dat
misverstand, de vermoeidheid die niets kan verdragen, het principe
waar men te veel van houdt, de verwachting die niet beantwoord
wordt, zelfs het kwaad dat naar boven komt. De dagelijkse liefde
kent dat alles en nog veel meer. Men hoeft geen kind te zijn
om nukkig te zijn en geen tiener om met de deuren te slaan of
gedurende een paar dagen niet meer te spreken.

Verzoening heeft mooie ogen. Het zijn de ogen van God 
waarmee mensen naar elkaar willen kijken.

Michel Devisch.
Eerste jaargang, 1985-1986 – nr. 4,  februari 

Vrijmoedigheid
Steek in mijn woorden, Heer,
de geloofwaardigheid van mijn daden,
alle liefde waartoe mijn hart in staat is,
en vooral … uw genade.
Steek in mijn daden, Heer,
dezelfde vlotheid als in mijn woorden,
een liefde die niet relativeert 
of terugdeinst,
en vooral … uw genade.
Steek in mijn liefde, Heer,
een sprankje maar van de uwe,
dan worden mijn woorden en daden
vuur en licht, warmte en levensenergie
voor jonge mensen.
Ontsteek in mijn hart, Heer,
het vuur van uw dromen over de mens
en de wereld: een liefde die het absolute
aandurft, door uw genade.

Zestiende jaargang, 2000-2001 – nr. 2, oktober

“En toch, Heer, bent U onze vader,
Wij zijn de leem,
U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.”

(Js 64,7)
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Cover februari 1997’

“Opvoeden tot weerbare wijsheid is steeds een opvoeden tot geloof.”
Michel Devisch
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“Hoor de stem van God in de stem van uw tijd”, zei een Franse bisschop ooit. Dat vind ik wezenlijk belangrijk
ook voor het onderwijs. In die zin is Leeftocht een geëigend instrument. Leeftocht heeft vanuit zijn eigen doel-
stellingen kansen om mensen, leerkrachten, directies, personeelsleden op te roepen om even stil te staan bij
iets wat wezenlijk tot het leven behoort. Om hen te doen nadenken over vragen als ‘wie ben ik; wat doe ik hier,
waarom doe ik dat?’. Het maakt hen verantwoordelijk voor wie zij zijn en voor wat hun school kan worden. 

Het aanbod moet niet uit grootse dingen bestaan. Dat moeten niet alleen woorden zijn, dat kunnen ook beelden zijn. Dat kan kunst of
muziek zijn, of suggesties die je daarrond doet. 
Ik was al lang een Leeftochtlezer, ik ben dat nog (heeft dat misschien te maken met het feit dat ik in de redactie zit?). 
Ik denk ook: “Waar kan ik het binnenbrengen in mijn werkkring?”

Leeftocht beantwoordt m.i. aan zijn doelstelling. Alleen vind ik dat het eigentijdser moet worden. Het mag nog sterker aansluiten bij
de leefwereld van mensen van vandaag, bij de cultuur van vandaag, bij de vragen waartegen mensen vandaag aanlopen, bij hun zorgen
en hun zingevingsvragen. De lay-out mag eenvoudiger zijn: kortere stukjes en fragmentjes, telkens met correcte bronvermelding. 
Qua vormgeving mag het dus heel divers zijn.
Directeurs, raden van bestuur, middenkaders mogen Leeftocht meer introduceren. Misschien moeten we op één of andere manier met
Leeftocht ook die doelgroep extra prikkelen.

Josian Caproens
hoofdbegeleider secundair onderwijs bisdom Hasselt 

voorzitster Interdiocesaan Pastoraal Beraad     lid van de redactieraad

Thema: Leid ons niet in bekoring

Die ochtend in de leraarskamer: Leef- tocht, Leef-tocht!!!

De beste dagen beginnen met Leeftocht

Leeftocht … kleurt je dagen

Leeftocht … smelt in de hand

Leeftocht … verwent groot en klein

Leeftocht ... ook verkrijgbaar in andere kleuren

Always, siempre, toujours, altijd

Leeftocht … schenk jezelf het verschil

Leeftocht … doeltreffend en makkelijk mee te nemen

Leeftocht … liefde op het eerste gezicht

Leeftocht … uw doortocht naar het volgende millennium

Uw cursieve geest is klaar voor de 21ste eeuw. Vermits reclame-agentschappen de rol van evan-
gelisten hebben overgenomen en (consu)mensen zowat alles binnen handbereik (willen) hebben,
graag verleid worden door kleurrijke producten, betoverende en exotische bestemmingen etc.
pleit ik vanaf heden, eerst nog zacht maar weldra heftiger, voor vurige en in het oog springende
publiciteit voor Leeftocht. Desnoods ten koste van redactionele inbreng. Immers, ook leerkrachten
hebben behoefte aan moderne zingeving en materieel geluk …

Walter
Veertiende jaargang, 1998-1999 - nr. 9, mei

Vol en leeg
Gelukkig zijn er in het onderwijs mensen
die zich telkens weer helemaal inzetten
voor leerlingen. Mensen die geloven in
jongeren en hen begeleiden en ondersteu-
nen. Mensen die tussen de jongeren staan
en ervan overtuigd zijn dat iedereen, hoe
jong en onervaren ook, een bepaalde 
persoonlijke deskundigheid heeft waar 
anderen en ook zijzelf kunnen van leren.
Zij kijken naar de vooruitgang die leerlin-
gen maken, hoe gering ook. Zij kijken naar
het halfvolle glas.

Tweeëntwintigste jaargang, 2006-2007
nr. 10, juni

“Stem uw gedrag niet af 
op deze wereld.
Word andere mensen, 
met een nieuwe gezindheid.
Dan bent u in staat om uit te maken
wat God van u wil,
en wat goed is, welgevallig 
en volmaakt.”

(Rom 12,2)
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September 2001 - extra nummer voor directies

April 2000
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De leerlingen mochten van mij gerust weten ‘waarom’ en ‘van
waaruit’ ik bepaalde accenten in mijn leven wenste te leggen.
Voor mij zijn waarden en normen heel belangrijk in het leven.

Vaak werd bij ons op school de vraag gesteld ‘Van waaruit doen we dit nu?’ 
Op die manier werd de visie steeds opnieuw bespreekbaar gesteld.

Binnen de vorming van de jonge nascholers is het belangrijk dat we de nodige 
accenten kunnen leggen. ‘Elkaar dragen’ en ‘samen dragen’ zijn waarden die we 
a priori willen promoten. Je moet je als nascholer echt wel  bewust zijn vanuit welke
inspiratie je binnen je opdracht staat. Dit bepaalt namelijk het unieke karakter ervan.
Je wordt als nascholer immers uitgestuurd vanuit het VSKO! 

Leeftocht is een sterk kanaal om mensen te inspireren. Het geeft een ruimer 
perspectief dan enkel een bezinningstekst.

Marleen Decuyper
stafmedewerker 

Dienst Nascholing en Internationalisering VSKO
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Een aantal evangelieteksten zijn ons beide erg dierbaar: de Bergrede (Mt 5), “Wat gij
voor de minsten hebt gedaan” (Mt 25) en het Hooglied van de liefde (1 Kor 13).

De ‘gemeenschapsdimensie’ is voor ons essentieel. Net als het ‘evangelisch denken’
of voortgestuwd worden door een welbepaalde krachtbron. En als derde pijler plaatsen
we ‘het leven delen’.

Inspiratie heeft voor ons te maken met de drie grootste pijlers in het evangelie: geloof, hoop en liefde. Waarvan liefde het primaat
heeft. Zij overwint alles. Mensen kunnen wel degelijk veranderen door de liefde van anderen.

Je bént een vrij katholiek internaat. Het betreft met andere woorden een manier van ‘zijn’. De vraag is dan: ‘Hoe ga je daarmee om?
En hoe maak je dat concreet?’ Daarover moet elk internaat zelfstandig nadenken. 

Het is aan ons om die teksten voor mensen te ontsluiten en hen te laten ontdekken wat die teksten voor hen vandaag kunnen 
betekenen.

Het is belangrijk uit te komen voor je eigen inspiratie en aan te geven wat deze geloofstraditie voor jou betekent. Dat moet in dialoog
gebeuren. Geloof opleggen heeft geen enkele zin. Dat is volledig contraproductief.

Jan Willems en Anja Dingenen
directeur en stafmedewerker    Dienst Internaten VSKO

Als leerkacht mocht ik vroeger in de personeelsvergadering dikwijls even stilstaan
bij en met een gedachte uit Leeftocht.

Nu, als directeur, gebruik ik Leeftocht om even stil te zitten en te bezinnen bij de
prachtige illustraties en teksten. Ook bij de personeelsvergaderingen neem ik het
bezinningsblad integraal mee voor de leerkrachten. 

Het doet deugd om even op adem te komen met Leeftocht.

Mieke Dekeyser
directeur School Loker

Lieve God,
in onze school, in onze maatschappij van
vandaag voelen méér en méér kinderen en
jongeren zich eenzaam en verlaten.
Wij vinden het soms zo moeilijk
om hier mee om te gaan.
Met heel hun lichaam schreeuwen ze 
om warmte en liefde.
Maar in hun gebaren en houding weren ze
ons soms af.
Heer, wij bidden U,
leg ons de juiste woorden in de mond
om hen te troosten.
Maak hen deelgenoot van Uw Liefde.
Amen.

Twaalfde jaargang, 1996-1997 – nr. 7, maart

“Buig u dan nederig 
onder de sterke hand van God:
Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen.”

(1 Pe 5,6)
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De Pioniers

Er was, 25 jaar geleden zoals nu, in het secundair onderwijs
nood aan een gelovig-spirituele ondersteuning van perso-
neelsleden. Het was VSO-tijd. Er ging veel aandacht uit naar
de pedagogisch-didactische hervormingen, veel minder naar de dragende identiteit
en spiritualiteit. De brochure ‘Het katholiek onderwijs: gegrondvest op Jezus Christus’
van professor A. Vergote gaf de richting aan. Het zijn de ideeën, de levenswijze en
de geest van Jezus die het katholiek onderwijs maken tot wat het dient te zijn.

De ICS wilde personeelsleden van het katholiek secundair onderwijs voedsel meegeven
voor hun gelovig denken en leven én voor de integratie daarvan in hun beroepsop-
dracht.

Wat de naam betreft twijfelden we tussen Oase en Leeftocht. Wat de doorslag gaf?
De idee van voedsel voor onderweg, voor het dagelijkse leven van een leraar of een
medewerker uit het KO. Leeftocht trachtte hen persoonlijk aan te spreken.

Leeftocht is al die jaren trouw gebleven aan de opdracht om personeelsleden in hun
christen zijn te ondersteunen. Leeftocht is voor mij ook een bescheiden symbool van
het belang dat het VSKO hecht aan zijn inspiratie en aan de profilering ervan.

Felix Rijcken
gewezen vrijgestelde schoolpastoraal 

bisdom Hasselt

De pastorale aandacht ging vaak rechtstreeks uit naar de
leerling. Men gaf zich te weinig rekenschap van de sleutelrol
van leerkrachten. Wie droeg zorg voor hun bezieling, voor
hun christen zijn? De naam Leeftocht paste uitstekend bij het
opzet: leven aanreiken op de dagelijkse tocht doorheen de schoolwereld, het gezin,
de andere engagementen van personeelsleden. 

Aanvankelijk richtte men zich op de sterke momenten van het school- of het kerkelijk
jaar. Ieder lid van de ICS koos een thema. Men kon zelf een bijdrage schrijven of op
zoek gaan naar een auteur. In mijn school, het Sint-Andreasinstituut in Oostende,
stond men in voor het typwerk en de eindredactie, een leerkracht plastische opvoe-
ding zorgde voor de illustraties. Dan werd het in de Guimardstraat gedrukt en bij de
Mededelingen gevoegd. 

Meer dan 50% van de directies vonden dat Leeftocht het beste was wat in de Mede-
delingen zat. Toch aarzelden zij om het aan hun leerkrachten te bezorgen.

De nummers die wel eens een woord van waardering meekregen, waren die van Al-
lerheiligen en Kerstmis. Begin en einde schooljaar verdween Leeftocht meestal in de
plooien van de overdrukke schooltijd. 

Er zou geen studiedag voor personeelsleden of directies mogen voorbijgaan zonder
over Leeftocht te spreken. Bij een bezoek van directies aan de Guimardstraat kan
men Leeftocht uitdrukkelijk ‘in the picture’ plaatsen. 

Eric Bruneel
gewezen directeur 

Sint-Andreasinstituut, Oostende

‘Gedurende de voorbije 25 jaren
was Leeftocht als een vertrouwde
rode draad aanwezig in mijn op-
dracht als directeur’, zegt Christine
Hoogewys. Ik putte er altijd veel
inspiratie uit, zowel voor mijn 
persoonlijke bezieling en engage-
ment als voor bezinnings- en 
gebedsmomenten bij personeels -
vergaderingen, klasbesprekingen,
pro cla maties ...

Ik verwijs tijdens de eerste perso-
neelsvergadering ook altijd naar
de thema’s die aan bod zullen
komen in het komende schooljaar
en moedig leraren aan om er inspi-
ratie uit te putten.

Sint-Maarteninstituut 
Aalst

Ontmoeting bij de bron van
Jacob
Al jaren kom ik op die plaats.
Ik schep er water,
ik rust er even uit of maak een praatje 
met Hilde of Mien of Lies ...
Nooit eerder heb ik U daar ontmoet,
nooit heeft een vreemde 
mij er wat gevraagd.
Tot Gij mij aanspreekt ...

Overrompeld ben ik,
verstoord in mijn gewone doen.
Gij doorprikt mijn veilige cocon,
Gij treedt binnen in mijn diepste ik.
De zo vertrouwde plek,
het altijd stille water
borrelt heel nieuw op,
is plots heilig oord.

Gij hebt mij niet veroordeeld,
Gij hebt mij teruggeschonken aan mezelf,
heel nieuw.
Nu kan ik niet meer zwijgen,
ik heb U ontmoet.
Een bron die nooit meer opdroogt,
een overvloed aan levengevend water!

WM - Vijfentwintigste jaargang, 2009-2010
nr. 8, april
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Keer op keer sta ik versteld van de vindingrijkheid waarmee
maand na maand, jaar na jaar inhoud wordt gegeven aan Leef-
tocht. Er zijn zelden maanden waarin ik ver moet zoeken om het
aangesneden thema te visualiseren in ons nascholingscentrum.
De energie die de Leeftochtmakers inzetten om leraren te inspireren, wil ik ook in ons
centrum op creatieve wijze laten voelen. In onze cafetaria passeren in de loop van een
schooljaar zo’n 4000 leraren. Hun reacties op onze creaties én op de inhoud van Leef-
tocht, waarvan ze ook exemplaren kunnen meenemen, zijn zeer positief. Hoe abstracter
de coverillustratie van Leeftocht wordt, hoe moeilijker het is om die te vertalen in een
creatieve visualisatie van het thema. Telkens weer hoop ik dat er een heel concreet beel-
dend element opduikt dat ik in onze ruimte kan uitvergroten. Om de zon te waarderen,
heb je regen nodig … We hingen PEDIC vol gele paraplu’s en brachten daarmee die Leef-
tocht blits in de kijker. De fiets die wij op slot hadden gezet in december sprak sterk
aan. Ik hoop dus dat we niet alleen de kracht van de inspirerende teksten mogen blijven
vinden in Leeftocht, maar evenzeer de spiritualiteit van het beeld. Want beelden blijven
hangen …

Luc Van Acker
directeur Pedagogisch Didactisch Centrum, bisdom Gent

Pinksteren
Heer, schenk ook ons uw gaven zevenvoud.
Geef ons
de geest van wijsheid

om uw boodschap beter te begrijpen 
en ervan te leven

de geest van verstand
opdat ons inzicht wordt verlicht 
en ons geloof gesterkt

de geest van raad
om uw weg te volgen en in vrede te leven

de geest van sterkte
om vanuit uw kracht te leven 
en het kwaad te weerstaan

de geest van kennis
om uw leer beter in ons op te nemen en
om goed van kwaad te onderscheiden

de geest van vroomheid
om in ons gebed u beter te leren kennen
en vanuit uw liefde te leven

de geest van vreze voor God
om steeds in uw nabijheid te leven en eens
uw majesteit te aanschouwen in eeuwigheid.

Amen.

Derde jaargang, 1987-1988 – nr. 6, juni
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Cover december 2009 - 
‘Vertrouw op God en zet je fiets op slot’

Cover oktober 1998 - ‘Opvoeden in vogelperspectief’
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Leeftocht? Ja, dat ken ik. Leeftocht is aantrekkelijk gepresen-
teerd, inhoudelijk consistent. Het speelt in op de nood aan
beroepsspiritualiteit in het katholieke onderwijs. Bij onder-
wijsmensen uit mijn kennissenkring bleek het wel minder 
bekend dan ik verwachtte. 

Als jullie doelpubliek eerder veraf staat van een gelovige inspiratie, dan lijkt Leeftocht
mij een goed kanaal. Maar zouden ook zij niet eerder warmlopen voor een sterkere
gelovig-evangelische inhoud dan voor ideeën en impulsen die wat op de vlakte blijven?
Waarom niet explicieter ingaan op geloof en christen zijn? Er gebeurt veel moois in
het onderwijs, zeker vanuit christenen. Ik zie onderwijsmensen vanuit een evange-
lische houding bezig met diepgekwetste leerlingen. Ik sta te kijken van de aandacht,
de tijd, de liefde die zij voor jonge mensen overhebben. Vertel hun verhaal in 
Leeftocht, laat blijken wat hen beweegt. 

Mensen die zich herkennen in zulke verhalen voelen zich gedragen door de ruimere
onderwijs- en gelovige gemeenschap. Zo ervaren zij dat zij niét alleen staan, is Leeftocht
ook de stem van een dragende geloofsgemeenschap. Leeftocht houdt best ook de
vinger aan de pols van de samenleving en de cultuur. De tekenen van de tijd lezen, de
precaire situatie van (jonge) mensen herkennen, gevoelig zijn voor de grote druk door
het jachtig leven, de versnippering … : christenen moeten daar middenin gaan staan. 

Toon Osaer
directeur    Uitgeverij Halewijn
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Als bestuurder ervaar ik dat mensen van het onderwijs meer
verwachten dan een organisatie die kennis en vaardigheden
bijbrengt. Een christelijk geïnspireerd verhaal en het 
kennismaken met onze traditie kan verademend werken. Leeftocht geeft aankno-
pingspunten om daarvoor een gunstig klimaat te scheppen.

Leeftocht is geëvolueerd naar een prachtig poëtisch werk met een mooie vormgeving.
De symboliek brengt diepgang, maar vraagt ook inzet en reflectie. De tijd, nodig om
dat te laten binnendringen, staat in spanning met de vluchtigheid en snelheid van
het (school)leven. Voor een ruim publiek is een blikvanger nodig die in een oogopslag
zijn boodschap prijsgeeft. Het is een uitdaging om die twee benaderingen met elkaar
te verzoenen.

Wat de OCR-leden in het bijzonder waarderen is dat het VSKO via Leeftocht de chris-
telijke inspiratie aanwezig brengt en herkenbaar maakt. Het VSKO richt daarmee een
duidelijk appel tot onze scholen. 
De zorg voor een betere doorstroming en verspreiding blijft. Hoe zorgen directeurs
ervoor dat informatie en impulsen bij de juiste mensen terechtkomen? Als bestuurder
moeten we wellicht ook daarover met de directeur reflecteren.

Niet alles hoeft onmiddellijk praktisch bruikbaar te zijn. Als mensen Leeftocht heel
functioneel gaan bekijken, geraakt misschien zijn bezielende bedoeling te veel op
de achtergrond. Er blijven initiatieven nodig die mensen aanzetten om na te denken
en om met elkaar te spreken. Leeftocht moet blijven zoeken naar formules om dat
mogelijk te maken.

Roger Haest
voorzitter van het Onderwijscomité 

van de Religieuzen
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Leeftocht Light
Een heel jaar lang wil Leeftocht het leven
bevragen. Het wil kijken naar de wereld
‘achter’ de dingen.  

Wie je ook bent, wat ook je taak is in je
school, centrum of internaat, of je jong
bent of oud.  Het heeft geen enkel belang.
Voorkennis heb je niet nodig. We rekenen
enkel op je bereidheid om vragen te stellen.
En te zoeken naar antwoorden.

Drieëntwintigste jaargang, 2007-2008
Startnummer

Het is, zeker in onderwijs, niet eenvoudig
de neiging te onderdrukken om de ande-
ren te dwingen in de richting van wat vol-
gens ons de moeite loont. Missionaire
schoolpastoraal walst niet alles plat, maar
tracht de anderen te helpen bij het moei-
zaam omploegen van de eigen grond, om
zodoende de schat te ontdekken die in de
eigen akker verborgen ligt. Het volstaat
hierbij niet dat in de godsdienstlessen uit-
voerig beschreven wordt hoe die schat er-
uitziet. De zoektocht zal maar starten als
kinderen, jongeren en volwassenen in het 
gehele schoolleven enthousiaste mensen
mo gen ontmoeten die uitnodigend aan ge -
ven dat er verderop wat te ontdekken valt:
“Kom maar kijken.” Ze gingen mee, zagen
waar Hij woonde, en bleven de rest van de
dag bij Hem.

Dit vraagt niet alleen een zich bewust zijn
van de schat die in ons leeft (om in Zijn
woorden te wonen), maar tevens een groot
inlevingsvermogen in de wijze van zijn van
de ons omringende mensen. Schoolpasto-
raal zal meer en meer op zoek dienen te
gaan naar een verscheidenheid aan in-
gangspoorten voor de Blijde Boodschap.
Het is pas wanneer we mensen een eigen
instapmogelijkheid hebben gegeven dat
ze de uitdaging aankunnen om nieuwe
drempels te overschrijden en om geleide-
lijk te kunnen zeggen: “Ik wil in Uw woor-
den wonen.”

Uit “Kom maar kijken”, zei Hij (Joh 1,39)
Negende jaargang, 1993-1994 – nr. 2, oktober
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Een bezinning mag zich niet beperken tot ‘het schaamlapje
bij het begin van de vergadering om te doen alsof je katho-
lieke school bent’.

Als een tekst, gebaseerd op het evangelie, niet een stuk weerstand oproept, klopt er
iets niet. Dan ontgaat er mij iets. De weg van Jezus is niet de menselijk-vanzelfspre-
kende weg, wel de goddelijk-vanzelfsprekende weg. 

De directies die de Leeftochtthema’s in hun personeelsvergaderingen integreren,
trekken dat vaak door tot in hun jaarwerking. In die scholen stel ik vast dat ook leer-
krachten er aandacht aan schenken.

Je bent niet alleen getuige door wie je bent of wat je zegt, maar zeker ook door de
verwijzing ‘van waaruit’ je iets zegt of doet. Jezus is in zijn spreken veel krachtiger
dan ik het kan zijn vanuit mezelf.

Christen zijn betekent ‘op het snijpunt gaan leven’. Het is als die leerkracht die toch
aandacht blijft opbrengen voor een zwakkere of hulpbehoevende leerling in zijn klas
en door andere collega’s als ‘stielbederver’ wordt bestempeld. Dat is leven op het
snijpunt. Wil je de wereld veranderen, begin dan bij jezelf. 

Mensen met een brede kijk zijn ontzettend belangrijk voor de identiteitsontwikkeling
van ons katholiek onderwijs. Uiteindelijk is het ook dat wat Jezus van Nazaret voort-
durend heeft betracht: de smalle kijk van mensen verbreden.

Fons Uytterhoeven
inspecteur-adviseur rooms-katholieke 

godsdienst Mechelen-Brussel

Dagelijks probeer ik tussen de kin-
deren te staan als hun opvoeder en
onderwijzer, maar in de eerste
plaats als hun reisgenoot op weg
naar volwassenheid. Het is erg
boeiend want we inspireren elkaar.

Regelmatig tracht ik met de kinderen
terug te blikken op het evangelie
met de vraag: ’Wat zou Jezus hier-
van denken of wat zou Jezus doen
in dit geval?’ Zo probeer ik Jezus
in het dagdagelijkse leven te 
betrekken in een open communi-
catie.

Magda Verbiest
Herselt

Lieve God,
als directeur of directrice voelen wij ons
soms als Mozes: verantwoordelijk maar eenzaam;
dan vragen wij ons af in welk avontuur 
wij ons toch gestort hebben,
of sakkeren over de onwil van medewerkers,
of zien met lede ogen wat niet haalbaar is bij ons …

Lieve God,
tegelijk voelen wij ons aangesproken door velen
- personeelsleden, leerlingen, ouders, zelfs oud-leerlingen –
voor wie wij een stukje jouw verantwoordelijkheid
onze ogen, oren, handen en mond mogen geven …

Lieve God,
Laat ons voelen dat wij in jouw liefde voor alle mensen
altijd geborgen blijven, en dat Jij
ons verste antwoord bent in alle situaties:
inspireer ons om te blijven geloven
in de mensen die ons zijn toevertrouwd,
te blijven hopen op hun mogelijkheden
en van hen te houden tot in hun verste toekomst.

Twaalfde jaargang, 1996-1997 – september - extra nummer voor directieleden

Cover oktober 1999
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Oktober 2005
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Mijn maatschappijbetrokkenheid is de kern van mijn engage-
ment. Wat ik doe, probeer ik te doen vanuit een gelovige in-
spiratie die ik ook probeer door te geven in mijn werk, vooral
door beleidsmensen te ondersteunen. Ik zet hen aan na te denken over de concreti-
sering van het opvoedingsproject, bv. hoe de inspiratie een rol kan spelen in de aan-
werving van personeel. Verder ondersteun ik werkgroepen en stimuleer ik hen om
consequent de link te leggen met het christelijk geïnspireerd opvoedingsproject. Ik
denk aan projecten als Beroepsspiritualiteit voor leidinggevenden, Armoede en onder-
wijs, Christenen op school, de leerlingenzorg vanuit GOK, de initiatie en ondersteuning
van beginnende directies en leraren, de directiedagen in Houffalize als een plek van
reflectie, maar ook van bezinnen en vieren.

Wat me sterk bekommert is de vraag hoe we vandaag de geloofstaal hanteren. 
Hoe maken we een vertaalslag? Hoe brengen we het eerder dogmatische geloof in
verband met het eigen geloofsverstaan?  Een christelijke school is geen school van
gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. De school is een dienst aan
de maatschappij. 

Marleen Lietaer
hoofdbegeleider secundair 

onderwijs bisdom Gent
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‘Inspirator’ wil zeggen dat elke leerkracht op zijn manier de
inspiratie zou moeten vinden om op een gemotiveerde manier
zijn werk goed te doen. ‘Getuige’ wil zeggen dat hij durft en
kan duidelijk maken van waaruit deze inspiratie komt.

Wat mij wel belangrijk lijkt, is te kunnen aantonen dat op bepaalde momenten en
bij bepaalde leerkrachten de inspiratie van het christelijk verhaal een eigen 
invalshoek en een surplus kan bieden. Dat is bijvoorbeeld zo bij kritieke momenten
op een school.

Wanneer een school met bijzonder dramatische omstandigheden en crisissen gecon-
fronteerd wordt, kan een goede, korte boodschap helpen. Die kan je in Leeftocht
vinden. Hetzelfde geldt voor meer individuele ondersteuning van mensen in scholen.
Ook daar kan Leeftocht wel inspiratie leveren.

Intern houden wij eraan elke vergadering met een bezinningstekst te beginnen. 
Het is voor ons een getuigenis van onze inspiratie. Onder andere Leeftocht biedt ons
hier ondersteunend materiaal.

Om aan te spreken mogen specifieke teksten voor het secundair onderwijs de lezer
wat meer uitdagen. Leeftocht biedt die nu ook bv. in de Nog meer.

Er zijn heel wat problemen waarmee de school op dit moment geconfronteerd wordt
en waarbij een levensbeschouwelijke inbreng erg waardevol kan zijn. Leeftocht kan
vanuit zijn eigen invalshoek een bijdrage leveren om zaken anders te gaan bekijken. 

Chris Smits
secretaris-generaal Vlaams Verbond 

Katholiek Secundair Onderwijs

Maria, vrouw van weinig woorden,
verscholen achter de schermen 
van onze drukke tijd,
ik weet dat je er bent.

Met stamelende woorden 
(die tussen haakjes staan),
in een woordeloos gesprek 
met een eenvoudige bloem
ben ik naar jou op zoek gegaan.

In verblindende spotlights 
heb ik je nooit ontmoet
noch in lawaaierige grotemensentaal,
maar in een warm gevoel vanbinnen,
als van een liefdevolle mantel 
om me heen geslagen,
in de stille gloed 
van een onzichtbaar vuur,
daarin heb ik je al een keer herkend.

Maria, waar ben jij vandaag verborgen?

Achttiende jaargang, 2002-2003 - nr. 9, mei

Thema: gisteren en morgen

Ongetwijfeld ben je onderweg al wel eens
Haast tegengekomen. Z’n rugzak volgepakt
met vage herinneringen en loze plannen
trekt hij door Vandaag. Vaak spijt het hem
dat hij Gisteren zo snel doorgelopen is, zon-
der van het landschap te genieten. Vandaar
dat hij alle bezigheden en stilstanden van
Morgen grondig uitkient. En zo gaat hij ook
weer aan Vandaag voorbij … Morgen
beter!?

Iesja - Tweeëntwintigste jaargang, 2006-2007 -
nr. 5, januari

“Laten we met elkaar verbonden 
blijven, jullie en Ik, 
want zoals een rank geen vrucht kan
dragen uit eigen kracht, 
maar alleen als ze verbonden blijft
met de wijnstok, 
zo kunnen ook jullie 
geen vrucht dragen 
als je niet met Mij verbonden blijft.”

(Joh 15,4)
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5 jaar later, een (thematische) wereld van verschil:
immatriculatie, indiensttreding, tijdelijk andere opdracht, 
tijdelijke aanstelling doorlopende duur, vaste benoeming, 
bedreiging door beroepsziekte en moederbescherming, 
arbeidsongeval, bevallingsverlof, ongewettigde afwezigheid, verlof wegens bijzon-
dere opdracht, volledige en/of gedeeltelijke loopbaanonderbreking, bonus TBS 58+,
preventieve schorsing, syndicaal verlof, weddebonus, omstandigheidsverlof, VVP,
AVP, edison, RL’s, bekwaamheidsbewijzen, nuttige ervaring, terbeschikkingstelling,
vervroegde uitstap, buitendienstongeval, reaffectatie, wedertewerkstelling, ontsten-
tenis van betrekking …

Het was in mijn cursieve Leeftochtperiode wel even anders:
ontmoeten, present zijn, gedenken, uitkijken, voornemens maken, je laten raken,
stil zijn, erbij horen, je uitleven, terugblikken, helen, bidden, worstelen, vertellen,
ontvangen, verhelderen, opstaan, opengaan, roepen, behoeden, tot je dienst, oog
om oog, ik ben er, zorg-wekkend, draagkracht, wat geef je, door de knieën, graag
gedaan, achter de schermen, uit handen, kiemkracht, in uw woorden horen, de drukte
voorbij …

De drukte voorbij?

Walter Cludts
cursivist

“De Centra voor Leerlingenbegeleiding, aangesloten bij de Vrije CLB-Koepel, werken
aan de implementatie van het mission statement van de CLB-sector vanuit hun
christelijke inspiratie en visie op mens en maatschappij en met het belang van
de leerling als centraal aandachtspunt …

Elk centrum gaat hier op zijn eigen manier mee om. Sommigen besteden hieraan
bewust aandacht tijdens sollicitatiegesprekken, door bezinningsmomenten te 
organiseren, de adventsactie te lanceren … Vanuit de koepelorganisatie trachten
we de centra hierin te ondersteunen door een christelijk geëngageerd spreker
aan het woord te laten op onze directietweedaagse, door naar Leeftocht te 
linken via onze maandelijkse VCLB nieuwsbrief …

VCLB - Werkgroep Christelijke Inspiratie

Hoop en vreugde
Hoop
is de stroom
van willen weten,
kennen, kunnen
die een klas soms meeneemt
voorbij de kustlijn van
wat boeit
of de einder van
wat moét.

Vreugde
klatert als
een fontein
omhoog
in het spel
en de lach
van
leerlingen
van de
basisschool,
tijdens de 
speeltijd.

Hoop,
dat is dromen voorrang geven op realisme,
dat is prognoses en trends altijd 
een stapje vooruit zijn
door te kijken naar de wereld, 
te luisteren naar mensen en te bidden
om geloof, hoop en liefde.

Vreugde
zit diep
verborgen in
de ontmoeting
met een wereld
die duizenden
beloften inhoudt
van schoonheid, 
goedheid 
en waarheid,
Godsgeschenken.

Hoop,
dat is de vrede willen zien
als het conflict muurvast zit,
dat is de toekomst uit het donker halen,
met kaarslicht desnoods.

Vreugde is zingen
“Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde”
en weten dat daarmee 
het belangrijkste gezegd is.

Vijftiende jaargang, 1999-2000
nr. 4, december 

‘Kom op, we gaan er samen voor!’, zegt de kersverse directeur Myriam Smekens
aan haar leraren en leerlingen. In de inspirerende teksten van Leeftocht die maan-
delijks de school binnenkomen, vindt zij veel ondersteuning en aanmoediging voor
de dagelijkse inzet. Leeftocht biedt voor haar ook veel suggesties om een 
constructieve en open communicatie met collega’s uit te bouwen.

BuSO Sint-Franciscus 
Velzeke
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Uiteindelijk ben je altijd maar bezig. Ik ben al twintig jaar 
directeur en ik merk dat de snelheid waarmee alles evolueert,
de veelheid van zaken die op me afkomt, zo overweldigend
zijn dat je nauwelijks nog tijd hebt om stil te staan. Daar heb ik wel nood aan. Leef-
tocht helpt me bewust stil te staan. De teksten zijn altijd aan religieuze thema’s 
gerelateerd. Ik heb ook nog kleine kinderen in het katholiek onderwijs en ik vind
het leuk om ook met hen eens over die thema’s te praten, omdat zij die dingen ook
meebrengen van op school. 

Ik apprecieer Leeftocht in zijn veelvoud. Het is visueel aantrekkelijk en op die manier
een eyecatcher. De mooie tekening springt onmiddellijk in het oog. 

Het volwassenenonderwijs heeft het qua religieuze identiteit niet zo gemakkelijk.
Vooral omdat wij meer en meer netoverschrijdend gaan werken. Die spiritualiteit of
die katholieke identiteit is echt iets waarmee we heel bewust zullen moeten omgaan.
Wij geven bv. geen algemene vakken. Wel zijn er richtingen, zoals de sociale oplei-
dingen, waarin het mensbeeld een rol speelt. 

Ik vind het interessant dat Leeftocht verspreid wordt naar de centra.  Personeelsleden
worden niet gemakkelijk op hun levensbeschouwelijke identiteit/spiritualiteit 
aangesproken. Een pastorale werking kennen wij niet in het volwassenenonderwijs.
We moeten daar een stukje aan werken, als we het katholiek volwassenenonderwijs
nog als katholiek willen behouden. We zouden Leeftocht meer kunnen promoten bij
de centra en tevens de affiches die erbij zitten in advent en vasten. Leeftocht is voor
mij een ambassadeur die een unieke plaats heeft binnen het VSKO. Het kan dus rustig
op die piste verder gaan en proberen dat te blijven aankaarten.

Kurt Berteloot
directeur    Vlaamse Dienst 

Katholiek Volwassenenonderwijs
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Leeftocht is op zijn best als het ingebed is in het leven van 
onderwijsmensen, als het iets te zeggen heeft over hun
vreugde, pijn en verdriet. Daarin zijn vele vindplaatsen van
zin, geloof, spirit aanwezig. 

Leeftocht werkt zoals een pinballmachine: je weet niet waar het balletje zal terecht-
komen. Soms haalt het hoge scores, soms rolt het rechtstreeks naar af. Leeftocht is
uiteindelijk het werk van de Geest.

Leeftocht dient constant een hoge kwaliteit aan te houden. Het is te vinden op de
website van het VVKBaO en in Barometer. Met links op andere websites, meerdere
exemplaren voor iedere school, een managementspakket voor pedagogisch 
begeleiders en directies – waarin een powerpointpresentatie, een goed verhaal over
Leeftocht en een aantal ‘shots’ – kan Leeftocht een ‘merk’ worden.

Het beeld waarmee Leeftocht werkt, heeft dikwijls een diepe symbolische betekenis.
Maar die komt niet altijd goed tot haar recht. Men dient de toegevoegde waarde ervan
te helpen ontsluiten, mensen uitnodigen om stil te staan, beschouwend te kijken.

Leeftocht is een van de symbolen van de bekommernis van het VSKO voor de inspi-
ratie, naast vele andere uiteraard. Leeftocht kan daarin een eigen rol spelen door
het leven van onderwijsmensen te verbinden met de diepste inspiratiebron, Jezus
Christus. Is dat niet de kracht van het katholiek onderwijs?

Marc Van den Brande
secretaris-generaal Vlaams Verbond 

Katholiek Basisonderwijs
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Houvast
Ik dank en gedenk hen
die me zo beroerden
dat ze mijn roer werden,
die me door weer en wind loodsen
op mijn dagelijkse route,
die me voorstelden aan U, God.

Ik bid ook
dat ik voor sommigen,
voor iemand,
diegene mag zijn
die via mij
uw watermerk ontwaart
in al wat is,
die U leert kennen
als betrouwbare gezel
voor het leven.

Vijfentwintigste jaargang, 2009-2010
nr. 3, november

God, onze Vader,
maak ons bereid
om in het spoor van onze goede Herder,
Jezus Christus,
ons leven van uur tot uur te geven
in de ontmoeting
met concrete medemensen.
Geef ons een diep verlangen
om mensen te helpen leven,
ruim en echt, hen ten volle te laten leven.
Laat ons in het getuigenis
voor de blijde boodschap 
geen vreemde zijn die woorden spreekt
waaraan hijzelf vreemd is.
Maar geef ons de moed
om eerlijk achter onze woorden te staan,
om zo een stem te geven
aan het evangelie van Jezus Christus.

Paul Schruers
Negende jaargang, 1993-1994 – nr. 8

“Wat geen oog heeft gezien,
geen oor heeft gehoord,
wat in geen mensenhart 
is opgekomen, dat heeft God bereid
voor wie Hem liefhebben.”

(1 Kor 2,9)
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Er gaat in het katholiek onderwijs veel aandacht naar waarden.
Terecht. Leeftocht kan onderwijsmensen bij de bron brengen:
de persoon van Jezus Christus en de kerkgemeenschap. Er is
een groeiende openheid voor de ‘ernstige dingen’ in het
leven, maar ook heel wat onwetendheid. 

Het kerkelijke liturgisch jaar biedt heel wat mogelijkheden. Meer nog dan de eigen
thema’s. Leeftocht moet zich profileren, bv. door de Schrift naar voor te schuiven.
Er is, in de grote traditie van de Kerk, ook een schat aan gebedsteksten voorhanden,
zoals het getijdengebed, de psalmen … Je maakt zo ook de kern van de boodschap
duidelijk: er is altijd toekomst. Onderwijsmensen voelen de impasses in onze cultuur,
de zinloosheid, de vertwijfeling aan. Het christendom heeft een antwoord. De bron
van onze hoop is de verrezen Christus.

Tertio beweegt zich in mediakringen. Wij spelen het mediaspel mee. Maar wij bieden
ook tegenspel door voor verdieping te kiezen, door af en toe te provoceren. Waarom
geen BV’s in Leeftocht brengen? Die slaan aan in onze cultuur. Ook getuigenissen,
van een humaan en professioneel bekwame leerkracht bv. werken. De tijdsgeest 
evolueert: er is vraag naar de zindimensie in het leven. Leeftocht zou zich daarbij niet
mogen laten tegenhouden door de weerstand die een duidelijk profiel soms oproept.

Peter Vande Vyvere
hoofdredacteur    Tertio
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In alle rust en stilte neem ik de
teksten van Leeftocht bij me als
een soort van herbronningsmoment
waarbij ik mijn gedachten even de
vrije loop kan laten vanuit het 
gelezen tekstje.

Ze doen me nadenken en stilstaan.
Iets waarvoor je als mens in deze
tijd weinig ruimte krijgt.

Ine Huygen - Middenschool
Pius X Tessenderlo

Vergeven
1. Onszelf aanvaarden zoals we zijn en met vreugde.
2. Meer kijken naar wat wij al gekregen hebben dan naar wat ons nog ontbreekt; 

meer dankzeggen dan klagen.
3. De andere aanvaarden zoals hij is, te beginnen met degene die het dichtst bij leeft: 

man of vrouw, ouders, broers en zussen, buren en familie.
4. Goed spreken van een ander en het ook luidop zeggen.
5. Ons nooit met een ander vergelijken. Want vergelijken leidt of tot hoogmoed 

of tot ontmoediging. En geen van beide maakt gelukkig.
6. Leven in de waarheid: goed goed noemen en kwaad kwaad.
7. Conflicten oplossen “met de tong”, niet met de vuisten. De eenzaamheid van een mono-

loog maakt ons alleen nog triester; spreken in de afwezigheid van de ander waarmee we
het moeilijk hebben, leidt tot klagen of tot kwaadsprekerij. Veel beter is het als we in
een echte dialoog durven zeggen wat ons op het hart ligt.

8. In de dialoog beginnen met wat ons bijeenbrengt om pas daarna te praten over wat ons
verdeelt.

9. Zelf de eerste stap zetten nog vóór het avond is: “De zon mag over uw toorn niet onder-
gaan” (Ef. 4, 26).

10.Vast geloven dat “vergeven” méér is dan “gelijk hebben”.

Uit: Zalig zijt gij, Kardinaal G. Danneels: Een paasoverweging bij de acht zaligheden.
Vijfde jaargang, 1989-1990 – nr. 4, vasten

Thema: (vreugde)vol vreugde

Interpungeren
Innerlijk voldaan en met een stevige portie
blijdschap laat ik mij bij het einde van dit
schooljaar in een relaxzetel onder een heer-
lijke zon wegzakken en vergeet punten en
komma’s en leestekens die er nu voor mij
niet meer hoeven te zijn dus laat ik zelfs
mijn liggende en gedachtestreepjes hun
gang gaan en schuif haakjes aan de kant
verplaats geen of ampersand vandaag en
bestel bij de ober een frisse cocktail die
mijn promilleteken in vreugdevolle vervoe-
ring brengt en hij serveert zelfs eindnootjes
en even later een uitroepteken zodat hij op
geen enkel punt kan worden gepakt

Walter. Negentiende jaargang, 2003-2004
- nr. 10, juni

Cover september 2001 - 
extra nummer voor directies - ‘Voorgaan’
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Vijf gebedswoorden
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”
Je kunt ze wel honderdmaal per dag prevelen, doe maar.
Maar vooral: vergeet dan niet honderdmaal te luisteren.

Zestiende jaargang, 2000-2001 – nr. 9, mei
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Wat mij altijd weer treft, is de naam Leeftocht. Tocht roept adem op, wind, de spirit waarin en waarvan ik leef en
werk. Elke christen ademt die in, maar ook uit. Daarop kan hij de Geest die van God en Jezus komt, laten inwerken.
De Bijbel is de bron en vindplaats daarvan. En een gebed om handklaar te gebruiken is zeker welkom. Leeftocht
heeft al die tijd bijgedragen tot die christelijke spirit. 

De sleutel ligt voor mij in ontmoetingen met onderwijsmensen: via die weg komt men op het spoor van wat hen gelovig aanspreekt, wat
hen in beweging zet en houdt. De Bijbel kan daarbij andere dimensies van het leven doen opengaan. Dat een perikoop uit Spreuken 4,23
‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’ onderwijsmensen treft, zegt veel over hun bewogen-
heid. Zulke korte, indringende teksten hebben soms meer impact dan ganse Bijbelverhalen.

Wie als directie belang hecht aan die gelovige spiritualiteit, zal ervoor zorgen dat Leeftocht gekopieerd en verdeeld wordt. Wie op zoek
is naar inspiratie, komt wellicht ook spontaan bij Leeftocht terecht. 

Als mensen uitgaan van de vraag: ‘Wie wil ik voor mijn leerlingen, mijn collega’s zijn?’, dan gebeuren er wondere dingen. Als je hen
iedere dag even in de ogen kijkt, krijg je vanzelf goesting om je helemaal te geven. Dat doet je open komen voor anderen en voor de
Andere.

Jaak Janssen
vicaris-generaal    bisdom Hasselt
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Thema: Snel en traag

Een doordeweekse dag …
Op bevel van de wekker opstaan, een droog boterham-
metje verorberen op de wc, tanden poetsen onder de
douche, kattenwasje en dikke zoen voor de baby die met
papa naar de crèche vertrekt. Vaatwas leegmaken, was
uithangen, beetje stofzuigen én auto laden in een half
uur tijd; ik word zowaar een huishoudwervelwind. 
Onderweg een paar kleine boodschapjes (brood, luiers
en iets snels als avondmaal), kwestie van vanavond wat
meer op m’n gemak te zijn, hou ik mezelf voor. 
Net op tijd op het werk. De telefoon rinkelt als ik bin-
nenloop. Met m’n jas nog aan begin ik dus te werken:
dringende mailtjes beantwoorden en telefoontjes doen,
database bijwerken – moet vandaag zeker af – en nog
snel even overleggen met de baas (al hebben we daar
allebei eigenlijk geen tijd voor). 

Tussen de middag een pakje zoeken voor mijn jarig
nichtje. Gelukkig vind ik algauw iets zéér rozigs en op
de koop toe twee leuke broekjes voor de baby. Intussen heb ik ook al m’n boterhammetjes verorberd, dus we kunnen er weer tegen.
De namiddagvergadering loopt een halfuur uit. Net nu ik nog zoveel wou doen. Verdorie toch. 
Onderweg naar huis vlug even de loodgieter bellen, van achter het stuur, in spitsuur. Levensgevaarlijk, ik weet het … Baby oppikken in de crèche.
Geen tijd voor een babbel. Als er iets is, lees ik het wel in zijn boekje. Verkleedkleren voor het verjaardagsfeestje afzetten bij m’n schoonzus. 
“We praten zondag wel bij …” 

De biebboeken terugbrengen en oma gedag gaan zeggen doe ik dan morgen maar. Baby thuis afzetten en auto uitladen. Zoen aan de papa. “Goeie
dag gehad?” – “Druk, druk, druk …” Mezelf afpeigeren in de sportclub. Bedoeling: inademen, uitblazen en m’n hoofd leegmaken, maar de radertjes
blijven draaien als ik morgen en overmorgen probeer te schetsen en mezelf inprent wat ik vooral niet mag vergeten. Snelle hap klaarmaken en even
snel verorberen, gerei in de vaatwas en vaatwas aan. Badje laten vollopen, baby op het verzorgingskussen en dan… 
Dan valt de tijd plots helemaal weg. Kietelen en lachen, liedje zingen, verhaaltje vertellen, zoentjes en knuffels, traagjes heen en weer in het water,
rugje masseren met bodymelk … Baby laten genieten en daar zelf zo ongelooflijk van meegenieten. Zijn melkje drinkt hij zo rustig dat ik er zelf 
helemaal ontspannen van word en dan valt hij met een dikke mamazoen en zijn knuffelpoes in een diepe slaap. Ik blijf nog even naar hem kijken.
Ik wou weer eens dat ik hem was en op m’n gemak van al wat gebeurt kon genieten. Ik bedenk net als gisteren dat het morgen toch allemaal wat
trager mag. 

Iesja
Drieëntwintigste jaargang, 2007-2008 - nr. 10, juni

Cover januari 1996 - ‘Zij die geloven, haasten zich niet’©
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Leerkracht zijn is een belangrijk beroep en daar mag men fier
op zijn. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid: wat
men wil overdragen aan leerlingen, moet men eerst zelf ver-
werkt hebben. Dat begint met kennis. De Westerse cultuur is
een christelijke cultuur. De kennis van die cultuur is het minste wat men van mensen
in het onderwijs mag verwachten. Men kan alleen fier zijn over wat men kent.

In Leeftocht verwacht ik een duidelijke gelovige boodschap in rake teksten, die kort
zijn, zodat ze goed begrepen worden. En in een aantrekkelijke vormgeving die voor
mij liefst kleurrijk is.

Maar er moet ook over gesproken worden. Dat heeft Leeftocht natuurlijk niet zelf in
de hand; daar moet men in de scholen werk van maken. Leeftocht kan dat door de
pittigheid van zijn inhoud in de hand werken.

Mijn boodschap aan Leeftocht is: wees duidelijk en ter zake, houd het simpel en toon
aan dat de Bijbel zeer actueel is!

Marie Gilles
gewezen redactielid van Leeftocht
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s Het materiaal dat jullie publiceren
werkt erg inspirerend! Gesneden
brood ... en daarvoor zijn we dank-
baar! Vijfmaal per schooljaar
komen wij met vrijwilligers, leer-
krachten en directies, samen rond
een maandthema, vertrekkende
vanuit een evangelietekst aange-
reikt door Leeftocht. Volgend school -
jaar willen we die samenkomsten
zelfs openstellen voor leerlingen
van het zesde jaar.

Rik Patteet, Onze-Lieve-
Vrouwinstituut Boom

Verstillen
Verstillen is:

• meer dan het luisteren van het oor of
de aandacht van het verstand,
luisteren met geheel zijn wezen. 
Je hoeft niet per se 2000 m hoog te
klimmen. 
Ook daar is jammer genoeg lawaai. 
Het is de weg gaan naar de stilte van
het hart;

• God redden uit het lawaai dat we
maken;

• zoals goud en zilver gewogen worden
in zuiver water, woorden wegen in de
stilte; 

• je mond leren zeggen wat in het hart
omgaat;

• niet asociaal of schadelijk, maar het
her stellen van de communicatie met
God, de anderen, de wereld en mezelf.

Bidden is woorden uitgieten in de stilte.

Twaalfde jaargang, 1996-1997 – nr. 3, november

Thema: Je uitleven

Goed, voor wie wil leven met spirit, is er
Leeftocht. Maar, en dat is nieuw, voor wie
zich echt wil uitleven, is er voortaan

UITLEEFTOCHT
De ‘uit’ doet wel wat: ze versterkt werkwoor-
den, overtreft en reikt andere dimensies
aan. Enkele voorbeelden: uitblinken is heel
wat knapper dan blinken, uitgaan is zoveel
leuker dan gaan, uitleven is zoveel gezelli-
ger dan leven, uitpraten is vaak zinvoller
dan praten, uitslapen is zoveel heerlijker
dan slapen, uitmelken is zoveel onwaardi-
ger dan melken, uitzweten ruikt iets minder
dan zweten, uitroeien is zoveel gruwelijker
dan roeien, het uitmaken is zoveel erger
dan maken, uitkleden is zoveel xxx dan kle-
den, iets uitvissen behoeft minder water
dan vissen enz.

Duidelijk? Wel, dan mag de redactie dit in
een veelvoud uitgeven, da’s zoveel gemak-
kelijker dan het u persoonlijk te geven.

Over en uit.

Walter
Twintigste jaargang, 2004-2005 - nr. 9, mei

Cover december 2000 - ‘Ontvankelijkheid’
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Je bent mijn dienaar,
Ik heb je zelf uitgezocht.
Je bent mijn vriend,
Ik heb je van ver laten komen.
Ik heb je van ver geroepen 
en Ik heb gezegd:
“Wees de mijne: Ik heb naar je gezocht
en Ik zal je niet in de steek laten!
Kijk maar niet zo onzeker:
Ik ben je God.”

(Naar Js 41)

“Zowat heel de christelijke woordenschat is weg en de Bijbelkennis is bijzonder arm. 
De catechese is nu niet meer alleen nodig voor kinderen, maar ook, en nog meer, voor
volwassenen. Onwetendheid en de onmondigheid is van alle leeftijden geworden. Maar er
is hoop. Over de kwaliteit van het 'product' is er geen twijfel. Maar hoe krijgen we het aan
de man gebracht?”

Kardinaal Godfried Danneels in: Het kleine meisje ‘hoop’ –Een woord bij Kerstmis 2009.
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Wat niet verandert: 
het basisconcept

De doelstelling

Leeftocht definieerde zichzelf als ‘proviand
voor onderweg’, ‘een maandelijkse 
inspiratiebron’, ‘een verademing voor 
onderwijsmensen’.

U hebt begrepen dat Leeftocht peilt naar de
binnenkant, de spirit, het mysterie, het soms
onzegbare. Omdat dat zo beslissend is en
toch niet zo vaak op tafel komt. Dat heeft
niemand beter aangevoeld dan Jezus. Van
daaruit las Hij de ontmoetingen met mensen,
de dagelijkse werkelijkheid. Dat verlangen
naar een diepere zin, naar levensvervulling
herkende Hij bij mensen of maakte Hij in hen
wakker. En dan ging Hij met hen de weg:
naar dienstbaarheid, vergeving, naar liefde,
naar God ... Leeftocht probeert in dat spoor
te blijven, met onderwijsmensen en de on-
derwijswereld voor ogen. Daartoe geappel-
leerd door het eigen opvoedingsproject van
het katholiek onderwijs.

Het doelpubliek
Leeftocht kan dat maar door te luisteren
naar wat er leeft, bij u, lezer, op school, in
het onderwijs en in de wereld. Als verlangen
of als nood. Maar ook als antwoord en als
weg. Dat staat de redactie voor ogen. Het on-
derwijs en de rol van de opvoeder daarin is
immers te belangrijk en te veeleisend om die
dimensie aan het toeval over te laten. Omdat
het om mensen gaat, om hun levensproject,
hun toekomst, hun roeping, om hun per-
soon. 

Leeftocht wil u, lezer, persoonlijk bereiken
en aanspreken. Om daarover met u de dia-
loog aan te gaan. Het wil stem geven aan wat
Jezus Christus en u als onderwijsmens aan
elkaar te zeggen, te vragen en te bieden heb-
ben. 

De inhoud
Leeftocht trekt daarmee een register open
dat niet altijd evident is. Het tracht de
grondtoon aan te geven van wat het katho-

Leeftocht 

tussen vandaag en morgen

LEEFTOCHT  TUSSEN VANDAAG EN MORGEN

36 mei 2010

Waarom Leeftocht …
Leeftocht hoort bij Forum zoals een bijlage over economie, sport, cultuur … bij een krant. 
Elke maand krijgt de lezer in Leeftocht een kleine gelovig-spirituele update aangeboden. Die komt
uit verschillende bronnen. Uit het persoonlijk leven van onderwijsmensen en uit de beleving van
hun beroepstaak. Uit de wereld van de school zelf. Uit hun kijken naar en aanvoelen van die 
dagelijkse werkelijkheid. Uit hun vertrouwdheid met de cultuur en de samenleving en hun kriti-
sche vragen erbij. Uit het gelovig en biddend omgaan met dit alles. Uit de Bijbel en uit de wijsheid
en de ervaring van 20 eeuwen christenen voor ons. Uit de droom van een nieuwe mens, een
nieuwe wereld.

Leeftocht gaat ervan uit dat ‘een mens niet van brood - en wijn - alleen leeft’. Leeftocht gaat
ervan uit dat onderwijs de mens kan openen voor nog andere dimensies van het leven dan kennis
en vaardigheden. Leeftocht gaat ervan uit dat wie in het onderwijs staat, juist daarom niet zonder
een dieper draagvlak, een meer dan gewone drive kan: van binnenuit en van buitenaf. Leeftocht
haalt die uit het leven en de woorden van Jezus Christus en uit de joods-christelijke traditie.
Leeftocht biedt het de lezer aan als een unieke levensweg voor hem persoonlijk. Maar het blad
wil ook een steunpunt zijn en impulsen geven voor wat het christelijk opvoedingsproject dagelijks
als opdracht aanreikt. 

De redactie probeert dan ook alert te blijven voor wat er zich aandient in het onderwijsveld. 
Ze houdt elk jaar een denkdag om het concept en de impact van Leeftocht te herbekijken en bij
te sturen. Met vijfentwintig jaar Leeftocht op de teller werden het er zelfs twee. De nadruk lag
daarbij op de toekomst. De opbrengst van dit samen nadenken en plannen krijgt u hier te lezen.
Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’. Het bent u, lezer, die zal oordelen of Leeftocht
tegemoetkomt aan wat u ervan verwacht.

©
 K

oe
n 

Le
m

m
en

s

Forum mei 2010 P11-40:Opmaak 1  20/04/10  11:44  Pagina 36



37

liek onderwijs tot katholiek onderwijs maakt:
de ‘ut’ van de zin, van het ‘plus est en vous’,
van de transcendente werkelijkheid, van wat
God met mensen en hun leven voorheeft,
zoals dat oplicht uit heel het het christelijke
geloofsverhaal en de ervaring van gelovigen
van vroeger en nu. Leeftocht gelooft dat elke
onderwijsmens daartoe persoonlijk een
stukje van zijn mens zijn, zijn geloof en zijn
spiritualiteit bijbrengt. Op die overtuiging
steunt Leeftocht. Met die bouwstenen wordt
elk nummer opgetrokken.

De werkwijze
Leeftocht blijft werken met een jaarthema
dat in 10 maandelijkse deelaspecten wordt
uitgewerkt. Daarover leest u hieronder al iets
meer. Ook de benadering via verschillende
rubrieken blijft behouden: een kernidee die
wordt toegelicht, een beeld, een Bijbeltekst,
een bezinning of gebed, een cartoon, een
cursiefje … Ze blijven in hun verschil en in
hun samenspel waardevolle dragers van de
inhoud en eyeopeners die de lezer uitnodi-
gen om zijn ervaring en wijsheid erbij te leg-
gen.

Wat wordt anders?

De inhoud
Leeftocht zal proberen, meer nog dan vroe-
ger, de weerklank te zijn van de persoonlijke
beleving en ervaring van mensen die 
vertrouwd zijn met het onderwijs. Die staan
garant voor de authenticiteit van de inhoud.
Waarachtigheid blijkt voor de lezer het crite-

rium bij uitstek voor de relevantie van wat
aangeboden wordt. Maar die verwijzing naar
de werkelijkheid moet terzelfder tijd het 
banale overstijgen en een profetisch 
perspectief meekrijgen. 

Maar onderwijs is niet gebaat met een 
quarantainepositie. Het haalt zijn spirit niet
alleen uit zichzelf, maar ook uit de voortdu-
rende dynamische wisselwerking met de 
cultuur en samenleving. En daar hoort alles
bij wat de mens doet groeien in menszijn.
Een levensstijl en een waardepatroon, even-
goed als kunst, literatuur, film, theater, 
muziek, media … zijn vindplaatsen van zin
en geloof. Daarom wil de redactie ze een 
ruimere plaats geven in Leeftocht. Niet al-
leen als even zovele juwelen van mens en
christen zijn die de lezer persoonlijk rijker
maken. Maar ook als sporen waarin je ande-
ren kan meenemen: je collega’s en leerlingen
op school. 

Het is de bedoeling dat de dragende idee van
elk nummer, onder welke vorm dan ook, de
lezer uitdaagt om zelf die sporen verder te
exploreren en wellicht werelden te ontdekken
die tot dan toe onbekend waren. De wereld
van het christelijk geloof bijvoorbeeld. 
Zo heeft de Bijbel voor het leven van iedere
mens, voor iedere tijd en cultuur een eigen-
tijdse, altijd nieuwe boodschap. Tegendraads
soms en confronterend, zelfs subversief, 
opkomend voor grondige veranderingen in
het bestaan van mensen, systemen en denk-
schema’s die ongemerkt vastgeroest zijn.
Maar ook verfrissend, prikkelend, verrassend
eigentijds. Hij komt daarmee tegemoet aan
het diepste verlangen, de honger en de dorst

naar zin, naar geloof, naar spirit van de lezer
van vandaag.

Leeftocht wil daarvoor ook u mee verant-
woordelijk maken. U kunt voor de redactie
een denktank zijn door ideeën aan te reiken,
uw mening te laten kennen, suggesties te
doen …

De vorm
Leeftocht wil, dat hebt u ondertussen begre-
pen, een mozaïek zijn die diverse kleuren en
vormen in hun verscheidenheid en in hun 
samenhang tot hun recht laat komen. Het wil
ruimte creëren voor diversiteit, maar niet
zonder de eenheid uit het oog te verliezen.
Daarvoor zorgt de lont van een jaarthema die
iedere maand de fusee van een deelthema
ontsteekt.

Leeftocht wil ook meer plaats inruimen voor
het verhaal en voor de taal van het beeld. Ze
blijken soms krachtiger en maken meer wakker
dan lange, beschouwende teksten. De een-
voud en de directheid van hun zegging werkt
dieper door en blijft langer hangen.

Waarop we rekenen om 
Leeftocht bij alle 
onderwijsmensen te krijgen
Laten we als redactie eerst naar onszelf kijken.
Hebben we in de loop der jaren Leeftocht
niet te zeer als een evidentie gezien, als een
blad dat zijn plaats verworven had, dat geen
verantwoording en toelichting meer be -
hoefde? Daarom deze epiloog.

mei 2010

Wat zullen we drinken?
Proost! Cheers! Santé! 
We toasten op 25 jaar.

Tien maanden lang serveert Leeftocht 
een drankje, 
uiteraard vol ‘spirit’.
Met en zonder bubbels, 
warm of koud. 
Wat het wordt? 
Een surprise!
Uit welk vaatje tap jij meestal? 
Heb je een favoriete drank?
Wat lest jouw dorst?
Wat geeft jou inspiratie, kracht en energie?

Onze receptie wordt voorbereid.
Welkom op het feest! Je bent verwacht!

Leeftocht 2010-2011
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Al was Leeftocht op het lijf van katholieke
scholen geschreven, zonder de directie van
een school die het in handen geeft van ieder
personeelslid, blijft het een vuurpijl die niet
afgaat. Al bood het een spirituele kwaliteit
zonder weerga, zonder de directie die het ge-
regeld ter hand neemt en aanbeveelt, is
Leeftocht het lot beschoren van het eerste
het beste reclameblad. Al was Leeftocht een
sterk antwoord op de vraag naar zin die
jonge onderwijsmensen zo fascineert, waar-
naar zij zo intens op zoek zijn, zonder de di-
rectie die er haar zaak van maakt, raakt
Leeftocht niet verder dan haar bureau. Al
was Leeftocht kleurrijker en meer to the
point dan welk blad ook, zonder de directeur
die gelooft dat Leeftocht een dimensie be-
licht die elders schromelijk onderbelicht
blijft, zal Leeftocht dode letter blijven …

Ten slotte …
Timothy Ratcliffe, vroeger algemeen overste
van de dominicanen, vat de teneur van wat
de redactie bedoelt, in enkele pertinente be-
schouwingen en in een mooi beeld.

“Ik denk dat de enige manier om als christe-
nen te gedijen erin bestaat een krachtige
christelijke cultuur levend te houden, een die
zelfbewust en vitaal is, en toch in een dyna-
mische wisselwerking met de eigentijdse cul-
tuur. Het zou heerlijk zijn als kinderen
konden opgroeien in een christelijke cultuur
waarin het zinvol zou zijn te geloven in God
en de heiligen, in godsgave en antwoord op
gebeden, terwijl ze toch ook openstaan voor
wat niet christelijk is.

Aan mijn raam in Oxford staat een boom, een
meelbes. De vorm van de boom is het resul-
taat van zijn wisselwerking met zijn omge-
ving. De blaren krijgen zonlicht en zetten dat
om in suikers. De wortels graven in de diepte
naar voedsel en water. De schors is zijn on-
misbare huid. De boom bestaat op zichzelf
natuurlijk maar leeft slechts in veelvuldige
wisselwerking met wat hij zelf niet is: zon,
regen, lucht en licht, en nu en dan een portie
vogelpoep. Een boom die zich hermetisch
van de wereld zou afsluiten, zou sterven. Ook
het christendom zal bloeien als het in dyna-
mische interactie staat met onze seculiere
cultuur. De boom leeft aan zijn randen, zijn
punten en zijn buitenkant. Hij leeft in zijn
blaren en het vel van zijn schors en de uit-
einden van zijn wortels. 

Ook het christendom zal moeten actief zijn
op alle plaatsen waar het in wisselwerking
staat met de omgevende cultuur.” (Thimoty
Radcliffe, Waar draait het om als je christen
bent?, Christen Forum Hasselt, 22.02.2010)

Namens de redactie,
Hubert Schepers

38 mei 2010

Als wij uit de wereld willen wegvluchten,

als wij uw Adem niet langer willen voelen

in wat er leeft,

als wij bang zijn voor wat Gij van ons vraagt,

omdat het te groot is voor wie wij zijn,

kom dan over ons, Geest van God,

die in ons bidt,

die in ons werkt, 

blijf ons doordringen

met uw gaven

en zend uw Adem

door ons heen.
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Dankjewel

Het VSKO en in het bijzonder de samenstellers van dit Forumnummer 
richten een speciaal woord van dank:

• aan alle gewezen medewerkers van Leeftocht, op welke wijze ook,
met een zeer dankbare herinnering aan de verantwoordelijke van
het eerste uur, E.H. Michel Devisch, die in 1985 als adjunct-direc-
teur-generaal van het VSKO het initiatief tot deze publicatie nam
en in 1988 veel te jong overleed;

• aan de opeenvolgende directeurs-generaal, die Leeftocht 25 jaar
lang een warm hart toedroegen;

• aan alle personen op wie de interviewers hun vragen mochten afvu-
ren en die gul waren in hun repliek, waardoor dit Forumnummer
bol van pittige en inspirerende gedachten is komen te staan;

• aan al de kroongetuigen die de oproep van de redactie beant-
woordden, een boodschap inzonden en zo hun beleving delen
met vele collega’s in het onderwijs;

• aan de huidige redactieleden en logistieke assistenten die thans
aan het werk zijn om weldra met de 26ste jaargang voor de 
pinnen te komen: Isabel Bourgeois, Peter Briers, Ides Callebaut,
Josian Caproens, Hilde Cattrysse, Hilde De Brabanter, Danielle
Droog, Ludo Guelinckx, André Janssens, Koen Lemmens, Ludwig
Lybeert, Wies Merckx, Hubert Schepers, Rita Vandendriessche,
Mia Verbanck, Bart Walgraeve en Kathleen Willems;

• aan alle ambassadeurs, die Leeftocht tot bij de onderwijsmen-
sen helpen brengen;

• aan alle trouwe of occasionele lezers, voor wie Leeftocht er uit-
eindelijk is.

39mei 2010

Abonneren op Leeftocht
Leeftocht is de maandelijkse bijlage bij Forum.
Eén exemplaartje op het prikbord in de leraarskamer is weinig. 
Je kunt ook een (extra) abonnement nemen, individueel of in groep.
Heb je het in jouw school al eens overwogen? Warm aanbevolen!

De tarieven:
• individueel: 15 euro per abonnement, verzendingskosten inbegrepen

• in groep: 5 euro per exemplaar + verzendingskosten als volgt:
5-18 ex.: 19 euro
19-50 ex.: 32 euro
meer dan 50 ex.: 
neem contact met het VSKO voor de prijsberekening

Voor meer info:
surf naar http://ond.vsko.be/pastoraal; 
kies Leeftocht en dan ‘abonneren’
of stuur een mailtje naar pastoraal@vsko.be.
Dienst opvoedingsproject en pastoraal van het VSKO
Guimardstraat 1 – 1040 Brussel – tel. 02 507 07 74

Dit speciale meinummer van Forum kan op hetzelfde adres ook nog
afzonderlijk worden bijbesteld zolang de voorraad strekt en tegen
volgende voorwaarden:
3 euro per exemplaar (incl. verzendingskosten)
Vanaf 10 ex. op eenzelfde leveringsadres: 
1,5 euro per ex. (+ verzendingskosten)
Vanaf 50 ex. op eenzelfde leveringsadres: 
1 euro per ex. (+ verzendingskosten)

Cover juni 2000 - ‘Dank je wel’

©
 K

oe
n 

Le
m

m
en

s

Het Leeftochtnummer voor mei ‘Wie samen kan roeien, vaart wel’ ontving je in bijlage bij de Forumeditie van april 2010. Je kunt het ook downloaden in de rubriek Leeftocht
van de website ond.vsko.be/pastoraal. Bij deze Forumeditie vind je als bijlage het Leeftochtnummer 10 ‘Het gaat niet om hoeveel je doet maar hoeveel liefde je stopt in
wat je doet’ voor juni.
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1995-1996 Mee-leven

1996-1997 Ver gaan

1997-1998 Een toegevoegde adem

1998-1999 Het Onze Vader

1999-2000 LEEF-toch(t)

2000-2001 Leeftocht-genoten

2001-2002 Woord & Leven

2002-2003 Geroepen om te dienen

2003-2004 Horen, zien…?

2004-2005 Het leven/Leven vieren

2005-2006 be.Leven

2006-2007 beWEGen

2007-2008 VER-diep-EN

2008-2009 Bij wijze van spreken

2009-2010 Kom op

Jaarthema’s 1995-2010

CU-COC-811200

Forum is gedrukt op papier gecertificeerd door de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot en
waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

EEN COLLAGE VAN JAARAFFICHES
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